
Kerstmis 2025 

KATHOLIEKE JODENHAAT IS VOLSTREKT ONACCEPTABEL 

 

Wie de ontwikkelingen in de Verenigde Staten volgt kan van de ene verbazing in de andere 

vallen. Recent las ik over Nick Fuentes, een twintiger die via sociale media vele jongeren op 

sleeptouw neemt. Fuentes verspreidt opvattingen die je gerust uitermate giftig kunt noemen. 

Zo profileert hij zich als een blanke nationalist die de Holocaust ontkent en een openlijke 

sympathie voor Adolf Hitler heeft. Tot mijn grote verbazing en afschuw noemt Fuentes zich 

rooms-katholiek. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Nergens heb ik gelezen dat Amerikaanse 

bisschoppen op deze ontspoorde jongeman hebben gereageerd. Maar als in mijn bisdom een 

jonge katholiek zich als neonazi manifesteert, zal ik hem publiekelijk tot de orde roepen. 

 

Christelijk anti-judaïsme 

De relatie tussen joden en christenen is eeuwenlang moeizaam geweest. Juist daarom moet 

iedere actuele Jodenhaat op het christelijke erf direct de kop worden ingedrukt. Met schaamte 

en gevoelens van schuld denken wij terug aan het onrecht dat joodse mensen door de eeuwen 

heen door christenen is aangedaan. Met name na de Holocaust, hét dieptepunt in de joodse 

geschiedenis met zes miljoen slachtoffers, zijn christenen tot bezinning gekomen. Sindsdien is 

de verhouding tussen joden en christenen stap voor stap verbeterd. Op alle niveaus zijn er 

dialooggesprekken geweest die tot vriendschappen zijn uitgegroeid. Ontspoorde katholieke 

stemmen die de barbarij van Hitler ontkennen, kunnen echter deze kwetsbare vriendschap 

kapot maken. Het is daarom uitermate noodzakelijk om onze stem tegen actueel antisemitisme 

te verheffen. 

 

Joodse Messias 

Als christenen leven wij in deze tijd van Advent weer toe naar het geboortefeest van onze Heer. 

Een Joodse Heer. Als christenen uit de volkeren mogen wij immers via Jezus verbonden zijn met 

de Bijbelse God. Via Jezus weten wij dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. In de huidige tijd 

van het grote lijden van Palestijnen in het Heilig Land is het altijd goed om het onderscheid te 

maken tussen het Bijbelse Israël, het joodse volk en het beleid van de huidige Israëlische 

regering. Maar het uitermate dubieuze beleid van deze regering vormt geen enkele 

rechtvaardiging tot de haat van joodse mensen door christenen. Integendeel: als christenen 

vieren wij met Kerstmis de komst van God in ons midden in de jood Jezus van Nazareth. Hij is 

de zon der gerechtigheid, de vorst van vrede, de Immanuël: God met ons. 

 

Dag van het Jodendom 

Aan de vooravond van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen organiseren wij ook in 

2026 in ons bisdom de Dag van het Jodendom. Komend jaar zullen wij op zondag 18 januari 

weer in het Sint Janscentrum voor een studiemiddag bijeen komen. Elders in deze Nieuwsbrief 

vindt u daarover meer informatie. Wij gaan met een rabbijn en een kenner van het Hebreeuws 

teksten uit de Heilige Schrift lezen. Zo wordt duidelijk hoezeer wij als katholieken verbonden 

zijn met het Bijbelse jodendom. Alleen door het kennen van de Schriften, kunnen wij ook Jezus 

als de Christus steeds beter leren kennen. Tegelijk zal duidelijk zijn dat joden en christenen 

over de God van de Bijbel een verschillend getuigenis geven. Voor christenen in Jezus Gods 

Gezalfde. Hij is Gods gelaat in deze wereld. Wie Hem ziet, ziet de Vader. Verreweg de meeste 

Joden kunnen dat niet belijden en zien nog uit naar de komst van de Messias. Maar ondanks dit 



fundamentele verschil blijven joden en christenen onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. In 

1986 noemde paus Johannes Paulus de joden onze oudere broeders. Er is een diepe geestelijke 

verbondenheid tussen joden en christenen. Laten wij daarom iedere Jodenhaat verafschuwen.  
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