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SPECULEREN OVER EEN OOR-

LOG DIE NIET GEVOERD MAG 

WORDEN? 

Velen van ons volgen vrij inten-

sief de oorlogen in Oekraïne en 

Gaza. In onze kerken wordt da-

gelijks gebeden dat het geweld 

mag stoppen. Maar de hemel 

heeft ons gebed helaas nog niet 

verhoord. Inmiddels zijn duizen-

den mensen gedood en gewond. 

De massale bombardementen 

hebben miljarden euro’s aan 

schade aangericht en in de har-

ten van mensen is er veel haat 

gezaaid. Een haat die jarenlang 

ontwrichtend zal doorwerken. 

Alles bijeen een beeld dat ons 

verdrietig maakt en een machte-

loos gevoel geeft. 

 

Uitbreiding oorlog? 

De laatste tijd komen steeds 

meer hoge militairen in uniform 

in onze media aan het woord. 

Rusland zou als agressieve dicta-

tuur op termijn, er wordt gesp-

roken over vijf jaar, ook andere 

Europese landen onder de voet 

willen lopen. Met andere woor-

den: zij voorzien een uitbreiding 

van het oorlogsgeweld over 

Europa en dus steeds dichter bij 

de grens van ons goede vader-

land. Dit soort uitspraken maakt 

burgers onzeker en bezorgd En 

terecht, zou ik denken. Die be-

zorgdheid heeft niets te maken 

met naïviteit en decadentie. Po-

litici spreken over een verhoging 

van de uitgaven voor het leger. 

Nog meer miljarden worden in 

de wapenindustrie geïnvesteerd. 

Worden de geesten rijp gemaakt 

voor een oorlog? Maar beseffen 

wij wel voldoende de implicaties 

van een dergelijke oorlog? Ne-

derland leeft al bijna tachtig 

jaar in vrede. Wij leven in een 

welvarende en uitermate com-

plexe samenleving. Tegen die 

achtergrond zou een gewapende 

strijd op ons eigen grondgebied 

rampzalig zijn. Kunnen wij ons 

indenken dat onze steden wor-

den gebombardeerd en er aan 

alles gebrek ontstaat? Ik vrees 

dat dan de beschaving snel on-

der druk zal komen te staan. In 

mijn meest sombere momenten 

zie ik dan een struggle for life 

waarbij de sterksten zullen over-

winnen. Met andere woorden: 

een samenleving waarin het 

Evangelie volstrekt wordt ver-

duisterd en ieder zal opkomen 

voor zijn eigen belang alleen. 

 

Bijbelse vrede 

In de Heilige Schrift lezen wij 

dat in het oude Israël vrede geen 

vanzelfsprekende zaak is. Vrede 

heeft in de Schrift overigens een 

veel ruimere betekenis dan het 

ontbreken van wapengekletter. 

Bij het Hebreeuwse sjaloom, dat 

wij meestal vertalen met vrede, 

gaat het om heelheid en gaaf-

heid. Het impliceert welzijn in 

de meest omvattende zin van 

het woord. Het gaat om heelheid 

van iedere mens, van de ge-

meenschap en de totale schep-

ping. De Bijbel maakt duidelijk 

dat wij deze vrede niet van 

mensen mogen verwachten maar 

door God geschonken wordt. 

Mensen vernederen elkaar en 

maken elkaar het leven vaak on-

mogelijk. In Bijbelse tijden was 

er ook veel geweld en strijd. 

Vooral door menselijke schuld 

wordt vrede op aarde een wij-

kende werkelijkheid. De profeet 

Jesaja spreekt van de komst van 

een Vredevorst die de mensen 

zal vernieuwen en op het spoor 

van de vrede zal zetten. Voor 

christenen heeft die koning van 

de vrede in Christus een gezicht 

gekregen. Zijn leven wordt gete-

kend door heelheid en gaafheid. 

Christus wil tot de dag van van-

daag onze vrede zijn.  

 

En onze rol? 

Door de kracht van zijn Geest 

kunnen onze hardheid en on-

vrede worden doorbroken. Het 

bijbelse sjaloom vormt het we-

kend perspectief, de stip aan de 

horizon. Gods belofte maakt ons 

niet passief maar actief. De 

Heer wil ons immers inschakelen 

in zijn vredesplan met deze we-

reld. Een consequente concen-

tratie op Christus zal de vrede 

werkelijk dienen. Bidden wij om 

wijsheid voor onze politici en 

militairen. Juist nu vraagt hun 

spreken om verantwoordelijk-

heid en voorzichtigheid. Mij lijkt 



het speculeren over een oorlog 

die niet gevoerd mag worden on-

verstandig. De hemel verhoede 

dat Europa wordt getroffen door 

een vreselijke en vernietigende 

oorlog. Nu moeten onze overhe-

den inzetten op de-escalatie in 

plaats van escalatie van de in-

ternationale verhoudingen. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

April 
 

(n.b. ma-za 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

1 11.00 Tweede Paasdag, 

kathedraal 

2-4 oecumenische dagen PKN en 

 Kurhessen Waldeck 

5 10.30 boekpresentatie, 

 Geldermalsen 

 19.00 H. Vormsel, Drunen 

6 Power of Fire kathedraal 

7 Eucharistie  

8 11.00 Permanente Raad 

9 10.00 DPO 

 15.00 bezoek zusters India 

10 14.00 Roepingenraad 

 19.30 studieavond Sint  

 Janscentrum 

11 10.00 Stafvergadering 

 Middag: bezoek delegatie 

 Duitse bisschoppen  

12 10.00 Bossche gesprekskring 

 13.30 Dag van de kerkmuziek 

13 15.30 H. Vormsel, Loon op  

 Zand 

14 Eucharistie  

16 11.00 Bisschoppenvergadering 

18 10.00 Stafvergadering 

 17.00 gesprek VBOK/Siriz 

19 20.00 filmavond Boxtel 

20 10.30 studieochtend Sint  

 Janscentrum 

21 Eucharistie  

22 15.30 lezing kathedraal  

23 15-00 Bezoek dekenaat 

 Bladel-Oirschot 

24 middag met emeriti 

 

25 10.00 Stafvergadering 

 14.00 Hendrik van  

 Ruyschenberghstichting 

26 studiedag dekenaat  

 ’s-Hertogenbosch  

28 Eucharistie 

 Vesper relieken Bernadette 

29 11.00 Permanente Raad 

 16.00 Adrianusstichting  

De heer R.H.P.M. Gerlings te 

Nuenen per 17 oktober 2023 

eervol ontslag van de zending en 

opdracht als pastoraal werker 

ten behoeve van de Vitalis 

Zorggroep te Eindhoven. 

 

De hoogeerwaarde heer drs. 

J.H.E.T.M. Grubben te Schaijk 

per 1 maart 2024 benoeming tot 

deken van het dekenaat Oss-

Ravenstein-Uden. 

 

Mevrouw P.H.C. Vermeulen-

Dekker te Eindhoven: per 1 april 

2024 de zending en opdracht als 

pastoraal werkster van de 

parochie Sint Odulphus van 

Brabant te Oirschot. 

2024 is in onze Kerk het jaar van 

gebed, als voorbereiding op het 

Heilig Jaar 2025. Heilige Jaren 

zijn een oude traditie om schoon 

schip te maken, en met nieuwe 

energie de toekomst tegemoet 

te gaan.  

Om daar klaar voor te zijn, 

keren we ons dit jaar al biddend 

tot God. Dat doen we heel 

speciaal op onze diocesane dag 

voor gezinnen, zaterdag 31 au-

gustus in Waalre, in de parochie 

Heilige Willibrord. 

Hoor je mij? Hoort God mij wel? 

En God zegt: Hoor jij Mij? Op 31 

augustus staan we hierbij stil. 

Bidden, dat is: Ontmoeting, 

Gods blik, stilte, vertrouwen, 

hart bij God, ontspanning, rust, 

Jij, U, luisteren, dankbaarheid, 

uitzingen, Onze... Vader... en 

het gebed van ons samen als we 

samen de mis vieren. 

Zet deze dag alvast in uw 

agenda, de opmaat naar een 

toekomst vol van energie. Na 

Pasen start de communicatie 

rond deze dag. Voel je welkom 

mee te doen! 

Op zondagmiddag 28 april 

ontspint zich rond de relieken 

van de H. Bernadette in de Sint-

Janskathedraal in Den Bosch een 

middagprogramma voor 

gezinnen.  

 

Op deze middag leer je 

Bernadette beter kennen. Als 

heel gewoon 14 jarig 

tienermeisje had zij een serie 

ontmoetingen met een dame, 

een jonge vrouw in het wit die 

zij verder niet kende. Deze 

dame leerde haar een kruisteken 

maken, bidden en leerde haar 

nog veel meer over ons geloof. 

Later kwamen kerkmensen tot 

de conclusie: deze dame moet 

Agenda 

Hoor je mij? Grote let-
ter, kleine letter... 

Benoemingen/ontslagen 

Een middag voor gezin-
nen rond H. Bernadette 

Soubirous 



Maria geweest zijn. Maria zelf 

heeft zo Bernadette lesgegeven 

in wat nu echt belangrijk was.  

We lichten graag een tipje van 

de sluier over de invulling van 

deze middag voor gezinnen. Aan 

de hand van een soort 

vossenjacht duiken we onder in 

het leven van Bernadette. We 

ontmoeten personen die iets 

over haar vertellen, en ook 

Bernadette zelf gaan we 

ontmoeten. Er zal weer van alles 

te zien en te beleven zijn! Leuk 

als je met je parochie of enkele 

gezinnen komt. We zien naar 

jullie uit. Vergeet je niet aan te 

melden via: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl 

onder vermelding van ‘Gezinnen 

Bernadette'. 

Heilig jaar – Jubeljaar 

In 2025 viert de Kerk een heilig 

jaar, een jaar van verzoening en 

hoop. De praktijk om een heilig 

jaar te vieren stamt uit het jaar 

1300 maar heeft zijn oorsprong 

in het joodse jubeljaar.  

Het jubeljaar is één van de 613 

mitswot (ge- en verboden) in de 

Wet van Mozes en heeft 

betrekking op beheer en 

eigendom van land in het Land 

van Israël (Lev. 25,8-55). Het 

jubeljaar dient eens in de vijftig 

jaar gevierd te worden. Slaven 

en gevangenen werden 

vrijgelaten, schulden 

kwijtgescholden en land aan de 

rechtmatige eigenaar 

teruggegeven. 

Het jubeljaar wordt in 

samenhang met het sabbatsjaar, 

dat elk zevende jaar werd 

gevierd, beschreven. Akkers 

mochten in een sabbatsjaar niet 

ingezaaid worden en 

wijngaarden niet bijgehouden. 

Men moest leven van wat het 

land spontaan opbracht. Als er 

zeven sabbatsjaren gevierd 

waren, dan was het jaar daarna 

een jubeljaar. Het geschal van 

de sjofar (lamshoorn) kondigde 

aan dat het jubeljaar begonnen 

was. Alle bezettingen keerden 

dan terug naar de 

oorspronkelijke eigenaars. Land 

mocht namelijk niet voor altijd 

worden verkocht. Op deze 

manier herdacht men dat al het 

land uiteindelijk aan God 

toebehoorde. 

De Tenach (het Oude Testament) 

geeft geen informatie over de 

viering van het jubeljaar in de 

praktijk en noemt ook geen 

concrete viering ervan. Het is 

zelfs onwaarschijnlijk dat het 

jubeljaar gevierd werd, want op 

meerdere plaatsen wordt de 

verwachting uitgesproken dat de 

toekomstige Messias het gebod 

uit Leviticus zal vervullen. 

Volgens het Nieuwe Testament 

begon Jezus zijn optreden met 

het citeren van zo’n tekst: “De 

Geest des Heren is over mij 

gekomen, omdat Hij mij gezalfd 

heeft. Hij heeft mij gezonden 

om aan armen de Blijde 

Boodschap te brengen, aan 

gevangenen hun vrijlating 

bekend te maken, en aan 

blinden, dat zij zullen zien; om 

verdrukten te laten gaan in 

vrijheid. Om een genadejaar af 

te kondigen van de Heer.” (Lc. 

4,18-19). Jezus 

becommentarieerde het citaat 

met de woorden: “Het 

Schriftwoord dat gij zojuist 

gehoord hebt, is thans in 

vervulling gegaan” (vs. 21). 

Hiermee drukte Hij uit dat zijn 

optreden eindelijk de genade 

van het bevolen jubeljaar zou 

brengen. En dat vieren we ieder 

Heilig Jaar. 

De Heilige Bernadette Soubirous 

komt naar Nederland. Een 

bijzondere schrijn met haar 

reliek (een stuk van het 

gebeente) komt in april vanuit 

Lourdes naar Nederland en 

maakt dan een rondgang door 

het land. Tussen 1 en 28 april 

wordt de reliek in alle zeven 

Nederlandse bisdommen 

ontvangen. 

 

De rondgang begint op Tweede 

Paasdag (1 april) in de Onze-

Lieve-Vrouwebasiliek in 

Maastricht en eindigt op zondag 

28 april in de Sint-

Janskathedraal in ’s-Hertogen-

bosch. In de weken daartussen 

wordt de reliek in tal van kerken 

verspreid door het land 

ontvangen. Op al die plekken 

worden vieringen, processies en 

Dialoog Jodendom 

Reliek Heilige Berna-
dette naar Nederland 



activiteiten rond de reliek 

georganiseerd. 

 

Bernadette Soubirous 

De Heilige Bernadette Soubirous 

(1844 – 1879) was het destijds 

14-jarige meisje dat in 1858 in 

de Zuid-Franse stad Lourdes 

achttien keer een verschijning 

van Maria zag. Lourdes groeide 

daarna uit tot een van de 

grootste Mariabedevaartoorden 

ter wereld, die elk jaar door 

miljoenen pelgrims wordt 

bezocht. Bernadette trad enkele 

jaren na de verschijningen in bij 

de Zusters van Liefde in het 

Saint-Gildardklooster in Nevers. 

Daar overleed ze in 1879. Sinds 

1925 ligt haar lichaam 

opgebaard in een glazen schrijn 

in de kloosterkapel. 

 

In het kader van het proces tot 

zalig- en heiligverklaring van 

Bernadette zijn in de jaren 

twintig van de vorige eeuw 

enkele stukjes bot bij haar 

weggenomen. Deze relieken 

worden in een aparte schrijn in 

Lourdes bewaard. Bij bijzondere 

gelegenheden wordt de schrijn 

of een kleinere reliekhouder in 

processies meegedragen. Sinds 

enkele jaren leent het heiligdom 

van Lourdes een van de relieken 

voor kortere tijd uit aan 

bisdommen over de hele wereld. 

De reliek is de afgelopen jaren 

al in tal van landen ontvangen. 

 

Reliekenverering 

Relieken zijn overblijfselen van 

heiligen. De verering van 

relieken speelt al eeuwenlang 

een belangrijke rol in het geloof 

van christenen. Het brengt de 

herinnering aan de betreffende 

heilige dichterbij en daarmee 

ook zijn of haar geloof in 

Christus. Voor gelovigen nodigt 

het nabij weten van heiligen uit 

om hun voorbeeld na te volgen 

en hun voorspraak bij God in te 

roepen. Met de rondgang van de 

reliek van Bernadette door 

Nederland wordt ook de 

boodschap van Lourdes opnieuw 

onder de aandacht gebracht als 

plaats waar mensen kracht en 

troost kunnen vinden. 

 

 

Rondgang 

In Nederland bezoekt de 

reliekschrijn alle zeven 

bisdommen. Elk bisdom heeft 

een of meer kerken aangewezen 

waar deze wordt ontvangen. 

Daar wordt een programma 

georganiseerd en is het voor 

belangstellenden mogelijk om de 

reliek te vereren. Het 

programma van de rondgang ziet 

er vooralsnog als volgt uit: 

 

Bisdom Roermond:  

1 t/m 4 april 

Bisdom Haarlem-Amsterdam:  

5 t/m 8 april 

Bisdom Rotterdam:  

9 t/m 12 april 

Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

13 t/m 16 april 

Aartsbisdom Utrecht:  

17 t/m 20 april 

Bisdom Breda:  

21 t/m 24 april 

Bisdom van ’s-Hertogenbosch:  

25 t/m 28 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Colofon 

 

NieuwsBrief is een uitgave van 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

De BisdomNieuwsbrief wordt 

gratis verspreid bij het 

pastoraal kader en bij 

belangstellenden. 

 

Een bijdrage ter dekking van de 

kosten wordt op prijs gesteld 

(publiciteitsfonds 

NL63 INGB 0001 3284 65) 

 

Aan- / afmeldingen en 

wijzigingen voor de nieuwsbrief 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 

 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte 

steunt graag diaconale en 

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds 

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steu-

nen, kunt u een gift overma-

ken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 
 

 

 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

