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CHRISTENEN ALS VREEMDE- 

LINGEN 

 

Direct na Pasen nam ik ook dit 

jaar weer deel aan de oecumeni-

sche dagen van ons bisdom met 

de PKN Zuid Nederland en Duitse 

Lutheranen. Dit keer was de Pro-

testantse Kerk gastvrouw en 

kwamen wij samen in een confe-

rentieoord in Bergeijk. Een van 

de inleiders was professor Stefan 

Paas. Hij sprak niet over zijn re-

cente boek Vrede op aarde maar 

over een oudere publicatie 

Vreemdelingen en priesters. 

 

Christelijke minderheid 

Volgens Paas is de kerstening 

van Europa nooit geslaagd. Tot 

aan de bekering van keizer Con-

stantijn in het begin van de 

vierde eeuw had de Kerk op ei-

gen kracht naar schatting 5 tot 

10% van de bevolking van het Ro-

meinse Rijk kunnen bereiken. De 

doop van de keizer impliceerde 

de kerstening van de cultuur. 

Maar een minderheid van de be-

volking werd belijdend christen. 

De meerderheid ademde wel in 

een christelijke cultuur maar 

was feitelijk toch primair een 

cultuurchristen. Met andere 

woorden: een actief christelijke 

minderheid en een passief reli-

gieuze meerderheid werd eeu-

wenlang verbonden in een for-

meel christelijk cultuurkader. 

Maar dat kader is, zeker na het 

Rijke Roomse leven, in snel 

tempo afgebrokkeld. Gelukkig 

zijn veel hedendaagse burgers in 

culturele kring nog christen. Een 

kaarsje bij Maria, het vieren van 

Carnaval en het massaal bezoek 

van de kerststallen in onze ker-

ken zijn daar voorbeelden van. 

 

Dichter bij Jezus 

De volkskerk is, in Nederland al-

thans, voltooid verleden tijd. 

Dat is niet alleen maar verlies. 

Het vraagt wel om de ontwikke-

ling van een nieuwe spirituali-

teit. Zonder het oude christe-

lijke cultuurkader beseffen wij 

beter de waarheid dat ons geloof 

te maken heeft met dienstbaar-

heid en kwetsbaarheid. Het le-

ven van de Heer wordt erdoor 

getekend. Tegenover de wereld, 

waarin alles draait om macht, is 

de Kerk geroepen om een tegen-

cultuur te ontwikkelen. Een en 

ander impliceert een afscheid 

van het ideaal van hegemonie. 

Evenals Christus zelf zullen wij 

bestand moeten zijn tegen mis-

lukking en tegenwerping. 

 

Vreemdelingen  

Wij leven in de Paastijd en zijn 

op weg naar het Pinksterfeest 

Tot op de dag van vandaag vie-

ren de joden hun Paasfeest als 

een herinnering aan de uittocht 

uit de slavernij van Egypte op 

weg naar het land van belofte. 

Israël trekt door de woestijn en 

neemt intrek in een land waar 

zij aanvankelijk vreemdeling 

zijn. Als christelijke minderheid 

leven wij in een post-christelijke 

cultuur. Tegen die achtergrond 

kunnen wij een afstand ervaren 

tussen de dominante cultuur en 

het katholicisme. Ik noem de li-

berale seksuele ethiek, de be-

perkte bescherming van het 

menselijk leven maar ook de al-

lesbeheersende macht van het 

geld en het opkomend populisme 

dat moeilijk met het onderwijs 

van Jezus te verbinden valt. 

Vandaar dat wij ons meer en 

meer vreemdelingen en bijwo-

ners kunnen voelen. 

 

Geen antithese 

Volgens mij is vreemdelingschap 

wat anders dan vijandschap. De 

groeiende spanning tussen het 

Evangelie en de dominante cul-

tuur kan gemakkelijk leiden tot 

een afkeer van de cultuur. Maar 

dat laatste lijkt mij geen katho-

lieke houding. Want ook de actu-

ele cultuur is niet van God los. 

In de traditie van de Kerk ken-

nen wij de notie van de alge-

mene genade. Ook in onze secu-

liere samenleving is Gods Geest 

voluit werkzaam. Wij mogen 

dankbaar zijn voor alle tekens 

van waarheid, goedheid en 

schoonheid die in het huidige 

Nederland te ontdekken zijn. 

Mensen kunnen God afwijzen 

maar Hij blijft hen als zijn 

schepselen beminnen. 

 



Vitale minderheid 

Als christenen in de marge van 

de samenleving zijn wij niet ge-

roepen om te klagen en te mor-

ren. Een dergelijke houding 

maakt ons als geloofsgemeen-

schap ook weinig aantrekkelijk. 

Veeleer vraagt het Evangelie van 

ons als minderheid een liefde-

volle, dienstbare en vriendelijke 

levenshouding. Zo kunnen wij 

tonen in vriendschap met Chris-

tus te leven. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Mei 
 

(n.b. ma-za 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

2–7 Bedevaart met de Orde van 

 Malta naar Lourdes  

8 10.00 stafvergadering 

9 10.00 Hemelvaart van de  

 Heer, kathedraal 

11 10.00 Dag met de vrouwen  

 van de diakens  

12 12.00 kathedraal en daarna 

 de bidtocht met de Zoete  

 Moeder 

13 11.00 Dag van de religieuzen 

 Handel  

14 10.30 bisschoppenvergadering 

15 15.00 presentatie boek pater  

 Titus Brandsma, Nijmegen  

16 10.00 stafvergadering 

 14.00 dekensvergadering 

 19.00 leesgroep Utrecht 

18 Heilig Vormsel, Velddriel 

19 10.00 Eerste Pinksterdag 

 kathedraal 

20 11.00 Tweede Pinksterdag, 

 kathedraal 

21 10.00 PKN Zuid Nederland  

 15.30 bezoek dekenaat  

 Geldrop-Heeze-Valkenswaard 

22 14.00 benoemingencommissie 

 20.00 lezing, Boxtel 

23 10.00 stafvergadering 

 14.00 Priesterraad  

24 14.30 bezoek zusters van 

 Liefde Schijndel 

25 10.30 priesterwijding  

26 10.30 Eucharistie, Boxtel 

28 19.30 gesprek met  

 catechisten in opleiding 

29 14.00 Katholieke Vereniging  

 voor Oecumene  

30 10.00 stafvergadering 

 15.30 REA  

31 10.30 Netwerk Katholieke  

 Vrouwen  

 19.00 H. Vormsel, Gemert 

Op 14 maart 2024 is te Asten 

overleden de zeereerwaarde 

heer  

Johannes Petrus  

Bakker, emeritus 

pastoor van de 

parochie H. Johannes’ 

Onthoofding te 

Soerendonk.  

 

De zeereerwaarde heer Bakker 

werd geboren in Asten op  

21 oktober 1926 en tot priester 

van de Congregatie van de 

Oblaten van de H. Franciscus van 

Sales gewijd op 5 augustus 1953. 

Per 27 maart 1968 werd hij 

geïncardineerd in het bisdom 

van ’s-Hertogenbosch.  

Zijn eerste benoeming in het 

bisdom was per 1 september 

1959 als kapelaan van de 

parochie H. Nicolaas te 

Valkenswaard. Vervolgens was 

hij werkzaam als kapelaan van 

de parochie H. Joannes Vianney 

te Tilburg van 1962 tot 1964, als 

kapelaan van de parochie  

H. Hart van Jezus te Helmond 

van 1964 tot 1965, als pastoor 

van de parochie H. Leonardus te 

Beek en donk van 1965 tot 1966 

en als kapelaan van de parochie 

H. Paulus te Vught van 1966 tot 

1970 en tevens als moderator 

van de R.K. Technische School te 

Vught van 1968 tot 1970.  

Per 15 november 1970 werd hij 

benoemd tot pastoor van de 

parochie H. Johannes’ 

Onthoofding te Soerendonk, 

waarnaast hij van 1980 tot 1986 

tevens deken was van het 

Dekenaat Heeze.  

Per 1 september 1994 is aan hem 

wegens emeritaat eervol ontslag 

verleend als pastoor van 

Soerendonk.  

In zijn emeritaat bleef hij 

dienstbaar als assisterend 

priester bij de Zusters van 

Liefde en in verpleegtehuis De 

Lisse te Asten.  

 

Moge hij rusten in vrede! 

Geachte lezer, 

Mijn naam is 

Jordi van 

Lanen, ik 

ben in april 

begonnen als  

bisschop-

pelijk gede-

legeerde 

voor het 

voortgezet 

onderwijs bij het bisdom van  

’s-Hertogenbosch. 

Oorspronkelijk kom ik uit Uden, 

maar woon al geruime tijd in 

Nijmegen, waar ik ook mijn 

studie heb gevolgd aan de 

Radboud Universiteit en waar ik 

religiewetenschappen en de 

master religie en beleid heb 

gevolgd. Ik heb een specialisatie 

in hedendaagse christelijke 

theologie en educatie. Verder 

beschik ik over een lesbevoegd-

heid godsdienst/levensbe-

schouwing en werk ik ook als 

regiobegeleider voor het 

katholiek vormingsonderwijs. 

Naast mijn studie ben ik ook erg 

geïnteresseerd in de spiritu-

aliteit van de Karmel. Ik heb dan 

ook met veel plezier stage 

gelopen bij het Titus Brandsma 

Instituut aan de Radboud Univer-

siteit waar men zich bezighoudt 

Agenda 

In memoriam 

Nieuwe gedelegeerde 



met de academische studie naar 

christelijke spiritualiteit. 

Ik hoop dat de voorspraak bij 

‘onze Titus Brandsma’ me mag 

sterken in mijn werk. Ik kijk uit 

naar mijn werk voor het bisdom 

en hoop op een vruchtbare 

samenwerking met scholen en 

besturen in ons bisdom.  

Mocht u nog vragen hebben dan 

kunt u me altijd via de mail of 

telefonisch bereiken. 

jvlanen@bisdomdenbosch.nl 

073 523 2068 

 

Het aangekondigde Jubeljaar 

2025 heeft “Pelgrims van hoop” 

als motto meegekregen en de 

Nederlandse bisdommen organi-

seren, in samenwerking met het 

Huis van de Pelgrim, een 

nationale bedevaart naar Rome. 

Het beeld van de pelgrim is zó 

onlosmakelijk met het chris-

tendom verbonden dat “Gods 

volk onderweg” een van de 

meest (aan)sprekende beelden is 

die we gebruiken om de Kerk als 

verzameling van gelovigen te 

beschrijven. Paus Benedictus XVI 

zei hier in een interview zelfs 

over dat geloof wezenlijk “een 

leven als pelgrim” is.  

Dat beeld van Gods volk onder-

weg heeft oudtestamentische 

wortels. De geschiedenis van het 

Joodse volk begint met de uit-

tocht uit Egypte. Maar het volk 

vlucht niet zonder duidelijk 

einddoel want God heeft Mozes 

opdracht gegeven het volk mee 

te voeren naar het Beloofde 

Land. Nog tijdens die lange 

tocht door de woestijn geeft 

God het volk de opdracht om 

driemaal per jaar een festival te 

organiseren (Pesach, Sjawoe’ot 

en Soekot, in het Nederlands ook 

wel Joods Pasen, Wekenfeest en 

Loofhuttenfeest genoemd) en 

voor Hem te verschijnen met 

een offer. Wanneer het volk 

uiteindelijk het Beloofde Land in 

bezit genomen heeft, reist 

iedereen, die daartoe in staat is, 

tijdens deze festivals naar de 

Tempel in Jeruzalem om daar de  

gevraagde offers te brengen en 

deel te nemen aan ceremonies 

en festiviteiten.  
 
 

 

Deze “opgang naar Jeruzalem”, 

waar de zogenaamde pelgrim-

psalmen (Ps 120-134) aan herin-

neren, geldt als hét prototype 

van de bedevaart.  

Na de vernietiging van de 

Tempel in de eerste eeuw 

vervalt de verplichting van de 

pelgrimage, maar tot op de dag 

van vandaag zijn er Joden die 

specifiek tijdens deze festivals 

naar de Klaagmuur in Jeruzalem 

trekken om daar te bidden. 

Al vroeg wordt Jeruzalem ook 

voor christenen een belangrijke 

bedevaartsplaats. Van het 

Joodse op weg gaan naar de 

plaats waar God op een hele 

bijzondere manier aanwezig is, 

verschuift het accent naar het 

bezoeken van plaatsen waar 

belangrijke gebeurtenissen uit 

het leven van Christus zich 

hebben afgespeeld; in het 

bijzonder zijn lijden, sterven en 

verrijzen in Jeruzalem, waar 

Jezus juist naartoe is gegaan 

vanwege het Joodse Paasfeest. 

Later worden ook graven van 

apostelen (Petrus en Paulus in 

Rome, Jacobus in Santiago de 

Compostela) en locaties van 

Mariaverschijningen (zoals 

bijvoorbeeld Lourdes) populaire 

bedevaartsoorden omdat men 

ook hier tekenen van Gods 

genade ziet. 
 

Wat beide tradities met elkaar 

gemeen hebben is misschien 

juist wat pelgrimeren zo 

waardevol maakt: tijdens een 

bedevaart wordt het dagelijkse 

leven en de eigen vertrouwde 

omgeving even helemaal achter-

gelaten waardoor er niet alleen 

tijd en ruimte ontstaat om al je 

aandacht op God te richten, 

maar je Hem ook vanuit een 

ander perspectief kunt leren 

kennen. Zowel in reis als doel is 

God zijn volk nabij. 

60 jaar priester 

23 mei 

C.J.E. Remmers pastoor 

Hilvarenbeek, Johanna van 

Brabantlaan 42,  5081 SE 

HILVARENBEEK 

 

50 jaar priester 

20 april 

M.W.M. van de Laar pastor 

Tilburg, Lage Witsiebaan 114, 

5042 DC TILBURG 

 

25 jaar priester 

29 mei 

R.H.Th. van Aken pastoor en 

deken Tilburg, Economen- 

laan 11, 5037 GG TILBURG 

De volgende vrijdagmiddagborrel 

is op vrijdagmiddag 31 mei van 

15.45 uur tot 19.00 uur in het 

Sint Janscentrum, Papenhulst 4 

in Den Bosch. Bij kinderen én 

VrijMiBo 31 mei: Goo-
chelen met de Bijbel! 

Dialoog Jodendom 

Jubilea 

mailto:jvlanen@bisdomdenbosch.nl


volwassenen gaat een verhaal uit 

de Bijbel méér leven, wanneer 

daar een ervaring aan gekoppeld 

wordt. Laura Feenstra, 

misschien bekend onder de naam 

‘Rolstoelpelgrim’ beheerst de 

kunst van het koppelen van 

Bijbelverhalen aan goochelacts 

en ballonvouwacts. Ze doet het 

ons vóór op 31 mei én leert ons 

hoe ook wij zoiets zouden 

kunnen doen. Welkom om dit 

met ons mee te beleven! 

De jaarlijkse bidtocht is op 

zondag 12 mei aansluitend aan 

de mis van 12.00 uur vanuit de 

Sint Jan.  

In de bidtocht wordt het beeld 

van de Zoete Moeder 

meegedragen en iedereen is van 

harte uitgenodigd om deze bid-

tocht mee te lopen en te bid-

den. De eeuwenoude bidtocht 

vertrekt om en nabij 13.15 uur 

vanuit de Sint Jan en zal na 

ongeveer 60 minuten 

terugkeren. 

Na terugkeer bij de kathedraal is 

er een kort gebedsmoment ter 

afsluiting. 
 

Voor informatie over de route: 

https://zoetelievevrouw.nl/ 

tradities/bidtocht/ 

Zaterdag 31 augustus start het 

nieuwe werkjaar met de dioce-

sane dag voor gezinnen. Dit jaar 

neemt de heilige Willibrordus 

ons bij de hand. Hij leert ons 

wat belangrijk is bij het bidden 

en laat ons zien hoe avontuurlijk 

ons leven kan worden, samen 

met God! Zijn jullie er klaar 

voor? Meld je dan alvast aan 

voor deze dag in Waalre via 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl. 

Meer informatie volgt binnenkort 

via de mail en op de website van 

het bisdom. 

In het Heilig Jaar 2025 gaat de 

Nederlandse R.-K. Kerk geza-

menlijk van 28 april tot en met  

2 mei op bedevaart naar Rome. 

Samen willen we beleven en el-

kaar laten zien dat we ‘Pelgrims 

van hoop’ zijn. Ook voor gezin-

nen is in deze bedevaart een 

plek. De bedevaart valt in de 

meivakantie van de scholen en 

er is een gereduceerd tarief voor 

gezinnen. De gezinnen sluiten 

aan bij de grote nationa-le 

momenten, maar hebben ook 

een eigen, aangepast program-

ma. Hoe mooi is het wanneer je 

mee zou kunnen doen met een 

groepje gezinnen uit de eigen 

parochie? Samen de hoofdstad 

van onze R.-K. Kerk van binnen-

uit beleven en thuis met andere 

gezinnen na kunnen genieten 

van deze unieke reis naar het 

hart van de Kerk: een bijzondere 

stap van hoop. 
 

Met gezinnen op bedevaart? 

Leg het plan voor in de parochie, 

en neem contact met ons op. 

Wij helpen je verder: 

familiepastoraat 

@bisdomdenbosch.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Colofon 

 

NieuwsBrief is een uitgave van 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

De BisdomNieuwsbrief wordt 

gratis verspreid bij het 

pastoraal kader en bij 

belangstellenden. 

 

Een bijdrage ter dekking van de 

kosten wordt op prijs gesteld 

(publiciteitsfonds 

NL63 INGB 0001 3284 65) 

 

Aan- / afmeldingen en 

wijzigingen voor de nieuwsbrief 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 

 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte 

steunt graag diaconale en 

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds 

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steu-

nen, kunt u een gift overma-

ken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 
 

 

 

Op bedevaart naar 
Rome in 2025 

Houd je zaterdag  
31 augustus vrij? 

Bidtocht Zoete Moeder 

https://zoetelievevrouw.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/

