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Doordat synthese beperkt van omvang is, kunnen helaas niet alle elementen die aangereikt zijn uit de
inzendingen opgenomen worden. Daarnaast worden bij de verschillende gespreksthema’s terugke-
rende elementen waargenomen die in het verslag slechts éénmaal zijn opgenomen.

1. Ons gedoopt zijn als basis van ons Kerk-zijn

De doop is voor velen een grote betekenis voor de rest van het leven, zowel voor het individu, maar
0ok als een verbindende kracht. Het is het besef van de gezamenlijke (mede)verantwoordelijkheid
voor de Kerk, haar missie en zending van evangelisatie. Tegelijkertijd is de betekenis van het doop-
sel niet vanzelfsprekend en er wordt soms een splitsing ervaren tussen de “wereld van gedoopten”
en de “buitenwereld”.

In het nadenken over de basis van kerk-zijn wordt het verlangen uitgesproken naar een inclusief ver-
staan van Kerk-zijn, waarin aandacht is voor de waarheid in ieder, waar ieder wordt uitgenodigd mee
te doen. Echte gemeenschap kan helend zijn in de weg naar en met Christus. De veelheid in de ge-
meenschap is ook de uitnodiging om gezamenlijk de talenten in te zetten.

Er wordt de wens uitgesproken om dit initiatiesacrament te blijven verdiepen en versterken. Wat is
het doopsel nu precies? Een goed vorming zowel voor ouders die hun kinderen laten dopen danwel
volwassenen, maar ook het herbronnen van dit sacrament door gedoopten. We moeten hierbij dicht
bij onszelf en bij Jezus blijven, deel ook levensverhalen. De vraag wordt gesteld wat er van ons, ge-
doopten, wordt verwacht.

Een aantal keren wordt erop gewezen dat het vormsel, als initiatie-sacrament, persoonlijker wordt
ervaren door de leeftijd waarop het is toegediend. Wellicht is dit een uitgelezen mogelijkheid om
het bewustzijn van het doopsel te verdiepen, voor vormelingen en verwanten.

2. Vorming in een missionaire Kerk

In een missionaire kerk trekt Christus met ons mee. Er wordt een sterk aanvoelen geformuleerd dat
de Kerk vooral op een respectvolle, luisterende manier naar de mensen toe moet gaan. Zending is
niet alleen ‘zenden’, maar zien en horen en van elkaar leren. Missionering en evangelisering begint
bij jezelf. Het is niet vanzelfsprekend of gewoon om te getuigen. Er wordt geformuleerd dat het een
evenwicht is tussen (soms moeilijk te verstane) tradities en zoeken naar (eenvoudige) eigentijdse
taal, rituelen en symbolen. Het is een evenwicht tussen persoonlijke spiritualiteit en maatschappe-
lijke betrokkenheid. Een missionaire Kerk moet een blijde Kerk zijn en een kerk van mensen die het
geloof gezamenlijk dragen, beleven, er door geraakt worden en doen. Er zou een duidelijke verbin-
ding tussen kerk en samenleving zichtbaar moeten zijn.

Gebrek aan openheid voor wat nieuwe mensen te bieden hebben of een klaagcultuur over wat alle-
maal mis gaat in de Kerk, staan het vormen van een uitnodigende gemeenschap in de weg.

Er is een vraag naar aandacht voor jongeren en nieuwe mensen in de Kerk.
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In de vorming van de missionaire Kerk is het de taak van de Kerk om het charisma en de talenten van
gelovigen tot bloei te laten komen door brede en toegankelijke vorming, zowel in denken als in ge-
tuigen. leders talenten moeten voor een missionaire kerk ingezet worden. Een spiritualiteit van ne-
derigheid helpt klerikalisme te vermijden.

Er is een pleidooi voor nieuwe structuren: parochieel, dekenaal en diocesaan voor gezamenlijk over-
leg tussen ambtsdragers en leken. Denk meer in mogelijkheden dan in barriéres. Aandacht voor fami-
liepastoraat.

Met het instellen van werkgroepen in het synodaal proces in Rome worden helaas ook thema's van
gesprek vermeden, dat is jammer.

Er wordt een appel gedaan om naast gesprek ook het gebed niet te vergeten.

Tegelijkertijd moeten we om ons heen kijken om ons door de wereldkerk te laten verrijken.

Diverse malen wordt aangegeven dat de sociale leer van de kerk te onbekend is en meer uitgedragen
Zou mogen worden.

3. Deelname aan een verwelkomende Kerk

Een kerk die ruimte biedt voor diversiteit geeft kansen op verdieping en verrijking. Een open, per-
soonlijke en vriendelijke houding is nodig voor alle generaties, culturen en achtergronden. Bevorder
onbevangenheid: niet oordelen over elkaar, ga zorgvuldig met elkaar om, schep ruimte voor diversi-
teit, ontdek de rijkdom van verschillen, leer luisteren met je hart. Creativiteit en aansluiting bij de
diversiteit van doelgroepen kan daarbij behulpzaam zijn. Deze basishouding biedt ook ruimte voor
Gods genade en het werken van de heilige Geest. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat we ook niet
bang moeten zijn voor het “mysterie” van de liturgie.

Biedt ruimte aan een positieve beleving. Leef het geloof voor, wees present, wees uitnodigend en
maak anderen “nieuwsgierig”. Wees niet alleen een vierende, maar ook een ontmoetende Kerk. Het
gaat in de kerk om Jezus Christus en zijn evangelie. (Oecumenische) initiatieven, gerichtheid op
doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, kerk-betrokken, randkerkelijk,...) kunnen hierbij inspire-
rend zijn. Draag zorg voor de boodschap: liefde voor God, liefde voor de ander, liefde voor jezelf.
De kerk zou letterlijk én figuurlijk een open Kerk moeten zijn. Er wordt ook gesproken over de inzet
voor de “grote” parochiegemeenschap en “kleine” lokale geloofsgemeenschappen.

4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

Enerzijds wordt een onderwaardering en moeilijk wederzijds contact gesignaleerd. De Kerk moet een
veilige sfeer mogelijk maken. Het eigen perspectief van vrouwen zou een grotere plaats kunnen krij-
gen en kan de kerk ook verrijken. De verscheidenheid van roeping van iedere mens is waardevol. In
die zin wordt ook nadruk gelegd op vorming en samenwerking in de wederkerigheid van de gemeen-
schap. Er wordt gesproken over “anders zijn” en “complementariteit”.

Er is een wisselende discussie te signaleren rond ambten voor de vrouw. Enerzijds wordt gevraagd na
te blijven denken hierover, anderszijds wordt ook de waardering in de huidige invulling van de roe-
ping benoemt.

Er wordt gevraagd om te kijken naar inclusief taalgebruik en de mogelijkheid om differentiatie in de
wereldkerk mogelijk te maken m.b.t. de cultuurbepaaldheid. Tegelijkertijd wordt ook om een diffe-
rentiatie gevraagd in liturgische vormen.

Een gemeenschappelijk samenwerking (in de brede zin van het woord) kan bijdragen aan de bevorde-
ring van de waardigheid van iedere menselijke persoon, de gerechtigheid en de zorg voor het ge-
meenschappelijke huis.
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