
EEN TOCHT DOOR HET DONKER

Het verhaal bij de
kruiswegstaties

Kruisweg in het donker



1|JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD
Heer, Pilatus heeft het decreet getekend. 

Hij heeft het decreet getekend dat uw toekomst zou uitdoven. 
"Deze mens moet sterven; hij zal geen toekomst meer hebben".

 Zoveel jonge mensen voelen het vandaag de dag, Heer, 
dat onze toekomst van ons wordt afgenomen. 

Er wordt ons verteld dat het leven vol mogelijkheden is, 
maar het is moeilijk om te zien waar die mogelijkheden liggen 

als er niet genoeg geld is, als je geen werk kunt vinden en 
als toegang tot onderwijs vaak zo goed als onmogelijk is.

 Heer, zelfs toen ze U ter dood veroordeelden, liet U zich niet klein krijgen. 
U legde Pilatus uit dat hij geen macht over U zou hebben als God dat niet toestond.

En, met de Vader aan uw zijde, ging U verder, 
vol vertrouwen in de toekomst. 

Leer ons hetzelfde te doen.



2|JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS
Een zwaar houten blok werd op uw schouders gelegd. 
En ze hadden U al gemarteld. Wat een geweld, Heer! 

U leefde in een gewelddadige wereld en U was slachtoffer van dat geweld.

 De wereld waarin wij leven is misschien niet zo veel anders. 
Oorlogen, bomaanslagen, massale schietpartijen, 

maar ook geweld in huwelijken en relaties, kindermishandeling, pesten,
machtsmisbruik, gezinnen waar woorden zo zwaar als keien worden gegooid.

 Ze hebben een kruis op uw schouders geladen. Maar U, Heer, gaf niet op. 
Waar vond U de kracht om door te gaan? Ik stel me voor dat U tegen Uzelf herhaalt:

'Liefde zal geweld overwinnen'. 

Heer, geef me de kracht om lief te hebben.



3|JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER
Sorry, Heer, ik ben het niet gewend om mijn helden op de grond te zien liggen, 

in en onder het stof. Waarom hebt U uzelf onderworpen? 
Het is te veel verlatenheid en te veel eenzaamheid.

 U, alleen. 
Soms voel ik hetzelfde, als ik wacht op een bericht of op een knuffel die niet komt. 

En dan denk ik dat het mijn schuld is, dat ik onhandig ben en mezelf afsluit. 
Andere keren denk ik dat ik in een egoïstische wereld leef waar iedereen 

alleen maar voor zichzelf zorgt. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat 
veel jonge mensen zich alleen voelen, zelfs als ze omringd zijn door anderen.

 Ik kijk hoe U op de grond ligt. 
Ik stel me voor dat U uw hoofd opheft en mij aankijkt. 

Ik stel me voor dat U tot mij zegt: 
"Ik ben gevallen om samen met jou op te staan. 

Kom, sta op en ga. Laten we samen verder gaan."



4|JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER
Te midden van het geschreeuw van de menigte, 

hoorde U waarschijnlijk de stem van uw moeder. 
Een zachte en onmiskenbare stem. "Mijn zoon, hier ben ik". U zocht haar gezicht.

Daarin vond U sereniteit, een hoofd dat "ja" knikte. "Ja." 
Dat was alles wat U hoefde te zien. Een bevestiging. 

Een teken dat voortkwam uit pure liefde. Alsof het wilde zeggen: 
"Ga verder, zet je in, zet je in voor het Goede. God zal je helpen."

 Fluister in mijn oor, Moeder van Jezus. 
Spreek tot mij over liefde, over toewijding. Over inzet voor het Goede. 

Laat me niet zitten en wachten. 
Wachten op het 'ideale moment', de ideale persoon, de ideale baan, de ideale Kerk.

Laat me niet zitten en me afvragen, 
hoe de wereld verder gaat zonder mij en zonder wat ik te bieden heb. 

Maria, help me om mijn roeping te omarmen.



5|SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS TE DRAGEN
De soldaten dwongen een man, Simon geheten om het kruis van Jezus te dragen. 

Ze vroegen het hem niet, ze dwongen hem. Met geweld. 
Hij was een man van het platteland. Hij was niet eens een Romein. Hij telde niet mee,

hij had geen recht en geen inspraak om te zeggen of hij het wilde of niet.

 Vandaag de dag is de wereld ook vol uitsluiting en intolerantie. Er zijn minderheden
die geen recht van spreken of zelfs van bestaan hebben. 

In veel landen kun je niet eens je eigen godsdienst belijden. 
Er zijn veel mensen die hun ideeën niet vrij kunnen uiten. Elke groep wil zijn eigen

standpunt opleggen en iedereen die er anders over denkt, wegjagen. 
Soms zelfs binnen de kerk. Soms zelfs in ons eigen hart.

 U, Heer, bent het slachtoffer geweest van intolerantie. 
Maar U hebt zich niet laten meeslepen door haat. 

En daarom kunt U een brug zijn tussen allen. 

Leer ons bruggenbouwers te zijn, waar we ook zijn.



6|VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS AF
Heer, een vrouw ging door de menigte om uw gezicht af te vegen 
en in haar doek was uw beeltenis gegrift. Dat is wat liefhebben is, 

het is je laten ontroeren door het gezicht van de ander, zelfs als het verminkt is. 
Het gezicht van een geliefd kind, van een geliefde vriend, van een geliefde arme, van

een geliefde vrouw of man. Men houdt van het gezicht van de Kerk, zelfs als het
misvormd is. Liefhebben is je laten aantrekken door het gezicht van de ander.

 Maar wij jongeren leven in een individualistische wereld. 
Duizend keer is ons verteld dat het vooral om ons eigen imago 

en zelfontplooiing gaat. Dat we het recht hebben om gelukkig te zijn 
en dat we eerst aan onszelf moeten denken. En hier zitten we dan, egocentrisch, 

ieder gericht op zijn mobiele telefoon, op zijn eigen interesses, op zijn eigen eiland,
wachtend op een geluk dat niet komt. 

Want het ware geluk ligt in het je laten aantrekken door het gezicht van de ander.



7| JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER
Weer gevallen, Heer? 

Bij één keer vallen, denken we dat het per ongeluk is, dat het toeval is. 
Als we vaker vallen, worden we bang. 

Met de angst dat er een fundamenteel probleem met ons is. Een onevenwichtigheid.

 Tegenwoordig, Heer, hebben wij jonge mensen vaak een gecompliceerde geest. 
We lijden aan angst en depressie, eetstoornissen en burn-out. 

Soms vragen we ons af wie we zijn en of het leven wel de moeite waard is. 
Soms voelen we ons echt laag, in de drek. 

Een probleem zíjn is erger dan een probleem hebben.

 Ik kijk naar U terwijl u op de grond ligt. Ik stel me voor dat U zegt: 
"Ik ben gevallen zodat jij met Mij kunt opstaan". 

“Ga, zoek hulp, sta op en ga verder. Laten we samen gaan".



8|JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM
Onderweg, Heer, kwam U vrouwen tegen die om U huilden. "Huil niet om Mij", 

zei U tegen hen, "huil in plaats daarvan om jullie zelf en om jullie kinderen". 
U wilde geen gemakkelijke tranen die niets zouden veranderen. 

U wilde dat die vrouwen aan zichzelf zouden denken en aan de wereld die 
ze aan de volgende generatie en aan de toekomst zouden nalaten.

 Ook wij vragen ons af hoe onze toekomst op deze planeet eruit zal zien. 
We zijn getuige van de ongecontroleerde consumptie van de hulpbronnen 

van de aarde, het uitsterven van bepaalde soorten, de verwoesting van bossen. 
We zijn bang voor de klimaatverandering en voelen ons erg onzeker over 

de toekomst. En dit alles gaat gepaard met een onevenwichtige levensstijl waardoor
sommige mensen honger lijden terwijl anderen ziek worden van te veel eten.

 Heer, leer ons een levensstijl van eenvoud en solidariteit te leiden, 
ons meer bewust te zijn van de gevolgen van onze daden, 

dichter bij waar het echt om gaat. Leer ons meer te zijn zoals U.



9|JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER
Voor de derde keer op de grond, Heer? 

Ik ben bang voor U, ik ben bang dat U niet meer zult kunnen opstaan. 
Of dat U weer zult vallen zodra U weer op uw voeten staat.

 Misschien wilt U dichter bij die jonge mensen komen 
die elke keer dat ze proberen op te staan weer vallen. 

Velen beschuldigen ons ervan dat we zwak zijn, 
dat we ons niet verzetten tegen drugs, pornografie en alcohol. 

Ze beschuldigen ons ervan dat we onze toevlucht zoeken in onze schermen 
tot op het punt van verslaving. Ze begrijpen gewoon niet dat opstaan kracht kan

vereisen die je niet meer hebt. En geloven dat je al verloren hebt.

 Ik kijk naar U terwijl U op de grond ligt. 
Ik stel me voor dat U tegen elke jongere met een verslaving zegt: "Ik ben gevallen

samen met jou, zodat jij samen met mij kunt opstaan”. 
“Kom, zoek hulp, sta op en ga verder. 

Met mij zul je het deze keer redden. Laten we samen gaan."



10|JEZUS WORDT ONTKLEED

Ze hebben U uitgekleed, Heer, ze hebben U helemaal uitgekleed. Ik kijk naar U, 
sereen en vol vertrouwen in uw naakte waarheid. Zelfs zonder kleren houdt U 

niet op te zijn wie U bent, omdat U nooit de moeite hebt genomen om een beeld 
van Uzelf te construeren. U, in uw nederigheid. U, in uw integriteit. U, in uw waarheid.

 Maar we leven in een wereld van spiegels waar het enige dat telt het uiterlijk is, 
ons imago. De ene selfie na de andere. De tirannie van het juiste lichaam 

en de perfecte glimlach. Foto's van ons op sociale media in zorgvuldig 
bestudeerde poses. Kunstmatige posts die wachten op de likes van anderen. 

Het vreselijke gevoel niet onszelf te mogen zijn, onszelf te moeten verkopen zodat
mensen ons waarderen en we niet geïsoleerd achterblijven. 

Narcisme dat ons uiteindelijk alleen achterlaat op eilanden ver van elkaar.

 En U, naakt, zoals U bent, zonder U te schamen om te zijn wie U bent. 
U leefde niet voor het uiterlijk, maar voor het Goede. 
Leer mij, Heer. Geef mij de kracht om anders te zijn, 

om geen slaaf te zijn van mijn imago, maar te leven naar mijn geweten.



11|JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD
Een spijker in elke pols, een derde in uw voeten. Zo werd U aan het kruis genageld. 

Ze schreeuwden U van beneden toe: 
"Bent U niet de Zoon van God? Kom van het kruis af!" 

Maar het kruis was geen situatie waarin U zich toevallig bevond; 
het was het onvermijdelijke gevolg van het feit dat U niet opgaf om tot het einde toe

van ons te houden. Het was een botsing tussen liefde en geweld in de wereld.

 Tegenwoordig proberen veel mensen wanhopig te ontsnappen aan onmenselijke
situaties. Ze vluchten voor oorlog, honger, gebrek aan water en politieke vervolging.

Hun thuis is niet langer hun toevluchtsoord, maar de plaats waar ze
hoogstwaarschijnlijk zullen sterven. Ze zoeken hun toevlucht op een andere plek 

in de wereld, die ze op een dag misschien "thuis" zullen noemen.

 Aan het kruis genageld, Heer, 
geef moed aan alle jonge mensen die gedwongen zijn om voor hun leven te vluchten. 

En geef degenen die comfortabel in hun huizen leven, een hart zoals het uwe.



12|JEZUS STERFT AAN HET KRUIS
"Vader, in uw handen beveel ik mijn geest". 

U liet Uzelf achter in de armen van de Vader. U blies uw laatste adem uit en stierf. 
En met U stierven alle woorden die U niet mocht zeggen, alle omhelzingen die U niet

mocht geven, alle genezingen die U niet mocht doen.
 Het lijkt een verspilling, Heer! Hoeveel goede dingen had U niet kunnen doen met een

paar decennia langer leven! En toch waren uw woorden: "Alles is volbracht". 
Er viel niets meer te volbrengen. Want daar, aan het kruis, liet U ons alles na wat nodig
is om ons te redden: pure liefde, ook al is die machteloos en ogenschijnlijk nutteloos.

 Tegenwoordig tellen alleen zij die produceren. De ouderen tellen niet mee, 
de gehandicapten tellen niet mee, de werklozen tellen niet mee, 

de dromers tellen niet mee. En het spel van kinderen telt niet mee, 
kinderen die vaak gedwongen worden om te werken, om geld te verdienen of om 

steeds meer te studeren om op een dag 'echte winnaars' op de arbeidsmarkt te zijn.

 Maar het is de liefde die redt. 
Verberg mij in uw wonden die overlopen van liefde, Heer!



13|JEZUS WORDT VAN HET KRUIS AFGENOMEN EN
OVERGEDRAGEN AAN ZIJN MOEDER

Pietá, Genade. 
Jezus in de armen van Maria. 

Een zoon op de schoot van zijn moeder. 
De zuiverste waarheid van onbaatzuchtige liefde. 

Het Woord rustend in stilte.

 En wij blijven verloren in een wereld die verzadigd is van vluchtige woorden,
informatie, nieuws, publiciteit en interesses, 

waarin we geen onderscheid meer maken tussen waarheid en leugens, 
zonder te weten wie we moeten geloven!

 Heer, ik hoef niet alles te weten, ik wil niet alles weten. 
Ik wil alleen weten wat nodig is om een beter mens te zijn 

en een menselijkere wereld te creëren. 
Geef me een grote liefde voor alles in de wereld 

dat puur, waar, eenvoudig en menselijk is.



14|JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD
De begraafplaats. Het einde. 

Toen de steen de ingang van het graf bedekte, leek alles definitief voorbij. 
Het leek erop, Heer, dat U en uw manier van liefde niets meer dan een illusie waren
geweest. Een bedrieglijke hoop in een hypothetische triomf van goed over kwaad. 
Het leek erop dat alles voorbij was, dat we realistisch moesten zijn, dat de wereld 
echt voor de slimmeriken is en niet voor hen die dromen van het Goede, zoals U.

 Zo vaak lijkt er in ons leven geen toekomst te zijn. 
We kunnen het licht aan het einde van de tunnel niet zien. 

We zijn bang om vooruit te kijken. We kunnen geen beslissingen nemen, 
we zien niet hoe het verhaal verder kan gaan. 

Het enige dat we zien zijn grote keien die het pad voor ons blokkeren.

 Dit is het moment waar we naar de stem van Maria moeten luisteren. 
Ze vertelt ons over het einde dat een begin is, over de schijnbare dood van een boom 

in de winter, terwijl deze zich juist klaarmaakt om in de lente te bloeien. 
Over graven die poorten naar opstanding zijn.



SLOT
We gaan weg van hier in stilte...

Morgen is het Stille Zaterdag: een dag van stilte en bezinning. 
Het is de dag van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. Het is een dag van inkeer.

Een dag om stil te worden, te ervaren wat er in je leeft. Waar je op hoopt, maar ook
waar je vastloopt. Wat is er echt waardevol in het leven?

Van harte uitgenodigd om Stille Zaterdag te beleven met meer stilte én om terug te
komen - morgenavond of Paaszondag - in de kerk om te horen en te ervaren dat het

geen einde is maar een nieuw begin: door de dood op naar een nieuw leven. 
We vieren dan dat Jezus echt voor ons leeft! 

Laten we afsluiten met een gebed van Paus Franciscus:
En Jezus ging op weg naar het kruis,

Hij stierf aan het kruis,
zodat onze ziel weer kan lachen.

Amen.


