FEEST VAN GODS NABIJHEID (december 2023)

De laatste jaren is het rond het Kerstfeest de gewoonte dat de Nederlandse bisschoppen een
korte videoboodschap opnemen die mensen via katholiekleven.nl kunnen bekijken. Dit jaar
hebben de zeven diocesane bisschoppen een korte meditatie gehouden over de verschillende
figuren van de kerststal. Dit in verband met het feit dat 800 jaar geleden de heilige Franciscus
van Assisi de eerste levende kerststal in het Italiaanse dorp Greccio formeerde. Met een os en
een ezel en de inwoners van het dorp als figuranten. Zo werd een centraal onderdeel van ons
christelijk geloof, de komst van God in het kind van Bethlehem, uitgebeeld. Het geloof is uit
het gehoor, lezen wij in de Heilige Schrift. Maar voor veel gelovigen geeft de uitbeelding een
extra dimensie aan hun geloofsleven. Vandaar dat in katholieke kerkgebouwen en huiskamers
kerkstallen worden opgebouwd, soms groot en indrukwekkend maar soms ook heel klein en
onaanzienlijk. Maar alle kerststallen willen getuigen van het geloof dat God in Christus de
wereld heeft aangeraakt.

Sint-Jan

Ook dit jaar is er weer vele weken gewerkt aan een fraaie kerststal in onze kathedraal. Niet
met levende dieren maar wel met meer dan 100 dieren die zijn opgezet. Op zaterdag 9
december kwamen honderden gelovigen in de Sint-Jan bijeen voor de opening van de kerststal
2023. Dit jaar werd de opening verricht door twee bijzondere gasten, de ambassadeur van Italié
en pater van Adrichem, de provinciaal van de Nederlandse provincie van de Franciscanen. Dit
alles natuurlijk in verband met de eerste kerststal in Greccio. Onze kerststalbouwers hebben
hun uiterste best gedaan en het resultaat mag er zijn. De komende weken zullen weer
duizenden jongeren en ouderen de Sint-Jan bezoeken en genieten van deze bijzondere
kerststal.

Vredevorst

Ik heb dit jaar voor mijn videoboodschap de herders uitgekozen. Zij zijn de eerste getuigen van
de geboorte van Jezus. Bij herders hebben velen van ons het romantische beeld van
schaapherders op de Drentse heide. Maar in de dagen van de geboorte van de Heer was het
beroep van herder in het geheel niet romantisch. Er waren immers wilde dieren die de schapen
én de herders aanvielen. Maar evenzeer waren er rovers die schapen wilden stelen. Herder-zijn
was dus een hard en gevaarlijk beroep. De herders in de vlakte van Bethlehem horen als eerste
de boodschap van vrede. In Jezus is de vredevorst geboren. Op dit moment moeten veel Joden
en Palestijnen in het Heilig Land lijden door wederzijds geweld. Laten wij blijven bidden dat
Gods Geest de harten mag raken en dat de weg van verzoening en gerechtigheid wordt
ingeslagen.

Gods vrede delen

Samen met de herders van Bethlehem mogen ook wij het geboortefeest van Jezus gaan vieren.
In Christus is Gods liefde voor ieder van ons ondubbelzinnig aan het licht getreden. Het
Kerstfeest vormt het feest van Gods trouw. In de wintertijd verdrijven wij het duister met het
licht van kaarsen en lampen. Onze God verdrijft onze duisternis met het licht van Christus.
Hopelijk groeien wij door het feest van Kerstmis in onze vriendschap met Christus. Geborgen bij
Hem, worden wij uitgedaagd het Evangelie van geloof, hoop en liefde ook werkelijk te gaan
leven. Hij roept ons op tot concrete navolging. Ook in ons verdeelde en gepolariseerde
Nederland van vandaag mogen wij de vrede en licht van de levende Heer aan elkaar doorgeven.



Onze samenleving heeft alleen toekomst als wij met elkaar in gesprek blijven. Gods solidariteit
in Christus geeft ons de kracht om de ander liefdevol te ontmoeten. Vanuit die
geloofsovertuiging wens ik u een Zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het jaar 2024.
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