ELKAAR BLIJVEN ZOEKEN

Op het eerste gezicht lijkt ons land steeds meer verdeeld te raken. Meer dan twintig politieke
partijen hebben meegedaan aan de verkiezingen. In de media krijgen de meest extreme
standpunten vaak extra aandacht. Maar op dit moment melden de media dat de meeste
Nederlanders in het brede en ook nuchtere midden te vinden zijn. De politieke vleugels zijn wel
luidruchtig maar tegelijkertijd ook relatief klein, in ieder geval een minderheid. Gelukkig maar
want in een land met zoveel verschillende politieke stromingen is het belangrijk dat politici
bereid zijn om te zoeken naar een compromis. Alleen zo kan immers draagvlak voor beleid
worden gezocht en gevonden. Tot nu toe sprak ik over politiek Den Haag maar hoe zit dat
binnen christelijk Nederland en heel bijzonder ook binnen onze eigen Kerk?

Tijd van transitie

De Kerk in ons land, ook binnen ons bisdom van ’s-Hertogenbosch, is kwetsbaar geworden. Wij
hebben al decennia te maken met de overgang van een grote volkskerk naar een veel kleinere
gemeenschap van gelovigen die bewust een keuze maken. Als gevolg daarvan zijn binnen ons
bisdom parochies gefuseerd en moeten regelmatig kerken worden gesloten. Dat geeft
vanzelfsprekend onrust en onzekerheid. Het streven van paus Franciscus naar een synodale en
gastvrije Kerk roept bij velen, waaronder bij mij, enthousiasme op maar bij sommige priesters
en andere gelovigen ook onvrede.

Bruggen bouwen

In deze enerverende context mag ik sinds mei 2016 leiding geven aan het bisdom van ’s-
Hertogenbosch, overigens in verbondenheid met een loyaal team van medewerkers. Een
belangrijke taak van een bisschop is het bouwen van bruggen. Recent publiceerde het Brabants
Dagblad daarover een groot artikel. Anders dan de krant suggereert, lukt dat naar mijn
overtuiging over het algemeen vrij aardig. De meeste gelovigen binnen onze parochies gaan
hartelijk en met respect met elkaar om. Bouwen van bruggen is overigens nooit voltooid maar
een proces van voortdurende dialoog.

Kerkelijke vleugels

Evenals binnen de politiek zijn er echter ook binnen onze Kerk vleugels. Vleugels die niet groot
zijn maar wel veel lawaai kunnen maken. De meeste mensen die in de genoemde krant aan het
woord komen, behoren bij een vleugel. Soms vooruitstrevend maar meestal meer behoudend en
met een reserve ten opzichte van het beleid van onze paus. Als bisschop wil ik overigens met
allen in contact blijven. Binnen de ene Kerk is er immers ruimte voor meerdere stemmen en
accenten. Eenheid in verscheidenheid. Maar het gaat altijd om geloof, hoop en liefde. En de
liefde, zegt de apostel Paulus, is de grootste. Natuurlijk is ieder beleid altijd voor verbetering
vatbaar en wil ik openstaan voor werkbare alternatieven. Maar het afstoten van een deel van
onze gelovigen, hetzij links dan wel rechts, kan niet aan de orde zijn. Juist in onze dagen is het
ontzettend belangrijk om elkaar te blijven zoeken. Als je in elkaars schoenen gaat staan, is het
ook gemakkelijker om elkaar te begrijpen en tot een modus vivendi te komen. Christus heeft
ons allen aanvaard. Tegen die achtergrond zijn wij geroepen om ook elkaar te aanvaarden.

Blijven zaaien

Wereldwijd is het katholicisme een vitale gemeenschap met meer dan 1300 miljoen gedoopten.
In ons land is het allemaal veel minder vitaal. Maar ondanks de onzekere toekomst blijven
duizenden gelovigen, ook binnen ons bisdom, bouwen aan de Kerk van morgen. Wij blijven
vieren, leren en dienen. Ik noem heel bijzonder ook ons jongerenwerk en het familiepastoraat.
Met andere woorden: wij blijven planten, zaaien en begieten in het vertrouwen dat God zorgt
voor de groei. Hij bepaalt de omvang van de oogst van ons werk. Vanuit die overtuiging zijn en
blijven wij hopelijk binnen ons mooie bisdom samen onderweg naar God.



