
UNIVERSELE GEBED - INTENTIES
VOOR EEN WEEKDAG

De gebeden worden in de eucharistie  gericht  tot  God de Vader (vgl.  Algemene Inleiding
Romeins MissaaI nrs. 30, 54; Inleiding Getijdengebed nrs. 181, 185, 191). In de mis en het
getijdengebed worden slechts zeer uitzonderlijk gebeden en gebedsintenties gericht tot Jezus
Christus  en  wordt  de  H.  Geest  slechts  in  enkele  gezangen  (Pinkstersequentie  en
Pinksterhymnen) rechtstreeks aangesproken.

Naar het voorbeeld van de Pinkstergezangen heeft het Dicasterie voor de synodes bij wijze
van  uitzondering  enkele  intenties  geformuleerd  voor  het  universeel  gebed  tijdens  een
eucharistieviering of avondgebed op een weekdag. 

Tot de Heilige Geest, de Schepper en Heer van de Kerk, die haar door de tijd heen leidt en 
haar steeds met zachtmoedigheid voortstuwt, richten wij deze smeekbede:

R/. Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, Heilige Geest, ziel van de Kerk: wil het zwoegen, de hoop en het verlangen van ieder 
die betrokken is bij de synodevergadering, tot eenheid brengen en laat het vrucht dragen. Wij 
smeken U: R/. 

Kom, zachte Adem van God, Gij die in Jezus de kwijnende vlam laat oplaaien, en die kracht 
schenkt aan het geknakte riet. Wij roepen U aan: R/. 

Kom, Schepper Geest, Gij die verdorde beenderen herstelt, de verlorenen verzamelt, en talen 
die elkaar niet begrijpen, tot dialoog brengt. Wij bidden U: R/. 

Kom, brandend vuur van God, Gij die elke ijdele gedachte zuivert, elke droefheid verbrandt 
en verandert in vreugde om een nieuwe geboorte. Wij vragen U: R/. 

Kom, Schoonheid van de nederigen en de armen, en richt de mooie bruid van het Lam op 
door de tranen van hen die vrede liefhebben en hongeren naar gerechtigheid. Wij smeken U: 
R/. 

Kom, goddelijke Vergeving, en bekeer ons tot uw adem die ons verzoent voor een nieuwe 
omgang met elkaar. Wij roepen U aan: R/. 

Kom, ongenaakbare Wijsheid, en vervul ons met uw synodale gaven. Wij vragen U met 
aandrang: R/. 

Kom, onfeilbare Hoop van de Kerk, en ontketen dromen en verlangens die beantwoorden aan 
het hart van God, ook al lijken ze onmogelijk in het oog van de mens. Wij smeken U: R/. 


