EVEN PAS OP DE PLAATS

De zomertijd is weer aangebroken. De scholen in onze regio zijn voor een aantal weken gesloten.
Jong en oud genieten van hopelijk mooie en ontspannende vakantiedagen. De een kiest dan voor zon
en strand; de ander maakt een rondreis en bezoekt mooie steden of prachtige natuur. lkzelf blijf
thuis en zal dagtrips maken. In ieder geval wordt het leven op een wat rustiger stand gezet. Even pas
op de plaats. Tot eind augustus is het kerkelijk leven wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna
geen vergaderingen. lkzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om familie
en vrienden te ontmoeten. Vakantie kan worden verbonden met het aloude Deo vacare, het vrij zijn
voor God. Hopelijk genieten wij allemaal van de zomertijd en vinden wij, juist in het alledaagse,
sporen van God. Het gaat om een gevoeligheid om in het gewone van het bestaan een verwijzing naar
de goede God te zien.

Familiedag

Recent hebben wij in de Heilige Landstichting het werkseizoen 2022-2023 afgesloten met een
diocesane familiedag. Bijna 350 begeleiders, ouders en kinderen waren naar museum Oriéntalis en de
prachtige Cenakelkerk gekomen rond een speelse catechese over de zeven sacramenten. Zeven
geschenken waarin Christus ons liefdevol nabij komt. Ondanks de regen en de windvlagen bleef de
sfeer onder de mensen goed. Tijdens een

eucharistieviering op het plein voor de Cenakelkerk heb ik de families willen bemoedigen. Bij de
afronding van de dag, met patat en andere snacks, ontmoette ik dankbare gezinnen. Alles bijeen een
geslaagde dag, perfect georganiseerd door pastor Herwi Rikhof en onze afdeling familiepastoraat

Priesterdag

Op 7 juli, het feest van de Zoete Moeder, hebben wij weer onze jaarlijkse priesterdag gehouden. Een
kleine 70 priesters luisterden in de ochtend naar een boeiende lezing van Mgr. Bert van Megen. Hij is
een hartelijke priester van het bisdom Roermond maar werkt al vele jaren als nuntius. Op dit moment
in Kenia en Zuid Soedan. Wij kregen een mooi zicht op de pauselijke diplomatie. Overal ter wereld
proberen kerkelijke diplomaten een bijdrage te leveren aan de bescherming van de waardigheid van
iedere mens, aan meer solidariteit en gerechtigheid in onze wereld en het behoud van onze aarde als
Gods schepping.

Zon der gerechtigheid

In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. De zon die wij kennen kan juist in
de zomer als koperen ploert verzengend zijn. Wij hebben deze zomer al enkele tropische dagen
beleefd. Sommigen genieten intens van warm weer maar voor anderen, en dan spreek ik ook namens
mijzelf, is het al gauw te warm. Overigens zijn in ons land extreme temperaturen gelukkig nooit van
lange duur. Maar als wij over Christus spreken als zon gaat het niet over een verzengende hitte.
Integendeel, Christus wil ons met zijn warmte koesteren en geborgenheid bieden. Christus biedt ons
rust en troost. Levend vanuit de vrede van de Heer worden wij tegelijkertijd uitgedaagd tot een leven
van navolging. Heel concreet gaat het dan om naastenliefde, dienstbaarheid en vergevingsgezindheid.

Woord van dank

Aan het einde van dit werkseizoen 2022-2023 wil ik graag een woord van dank spreken. Heel bijzonder
dank ik de pastorale teams, de besturen en de vele gedoopten die zich pro Deo inzetten voor onze
geloofsgemeenschappen. Zo proberen zij gestalte te geven aan een missionaire en synodale Kerk
rondom Jezus Christus. Ik hoop van harte dat u allen mag genieten van de komende zomertijd. Eind
augustus kunnen wij dan het werkseizoen 2023-2024 vol goede moed en met Gods zegen gaan
opstarten. Voor nu mooie dagen met veel ontspanning, gezelligheid én hopelijk ook momenten van
bezinning.
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