
Het kan verkeren. Als kind liep ik de kerkdeur niet plat, maar heb ik wel de eerste communie 
gedaan en het vormsel ontvangen. Pas in mijn studententijd ben ik na een bekeringservaring stapje 
voor stapje teruggekomen in de Katholieke Kerk. Ik ben er erg dankbaar voor dat ik goede priesters 
en gelovigen tegen ben gekomen die mij op een laagdrempelige manier verwelkomden, zodat ik 
langzaam maar zeker steeds meer van het geloof mocht ontdekken en mijn plek in de Kerk mocht 
vinden. En toen bleek ik zelfs nog roeping te hebben. 
 
Mijn roeping vergelijk ik altijd met een bal die je onder water duwt. Je bent zo bezig met allerlei 
dingen en duwt de bal steeds onder water, maar hij komt steeds weer boven drijven. Ooit moet je 
iets met die bal. Op een zeker moment heb ik dus ook besloten om met die bal aan de slag te gaan. 
Dat is een proces geweest van onderscheiding en onderzoek, maar het heeft toch vrucht mogen 
dragen. Ik heb antwoord kunnen geven aan mijn roeping en sta op het punt om priester te worden.  
  
Op het moment ben ik werkzaam in Nijmegen. Dat is heel bijzonder om dat in Nijmegen te kunnen 
doen, omdat deze stad een rol heeft gespeeld op veel momenten in mijn leven. Eigenlijk ben ik 
natuurlijk een Brabander, maar mijn bekeringsmoment heeft plaatsgevonden in Nijmegen. Mijn 
weg terug de Kerk in, is dus begonnen in Nijmegen.  
 
Maar niet alleen in deze beginfase heeft deze stad een rol gespeeld in mijn leven. Ook toen ik 
verder was in het uitpluizen en beantwoorden van mijn roeping heeft de stad een rol gespeeld. Ik 
heb namelijk mijn bachelor theologie gedaan aan de Radboud Universiteit, mijn master heb ik 
gedaan aan de Katholieke Universiteit Leuven.  
 
Nu ben ik hier dus als diaken. Ik ben erg dankbaar voor mijn tijd als diaken in deze parochie en 
mijn tijd als diaken in het algemeen. Ik geniet er erg van dat ik mag preken. Dat heeft mijn omgang 
met de Bijbel echt een verdieping gegeven die ik niet verwacht had. De teksten zijn nog meer gaan 
leven voor mij en het geeft me vreugde om er steeds iets uit te mogen lichten om aan de mensen in 
de kerk aan te bieden. 
 
Niet alleen mijn relatie met de Bijbel is verdiept na mijn diakenwijding, maar ook mijn relatie met 
de liturgie in het algemeen. Ik ervaar het als heel bijzonder dat ik aan het altaar mag assisteren zo 
dichtbij het heilig Misoffer een rol mag hebben. Ik ben gezegend met een gemeenschap die de 
liturgie met vreugde en eerbied viert en daar geniet ik erg van. 
 
De afgelopen Pasen was mijn eerste en meteen laatste Pasen als diaken. De hele goede week heb ik 
heel erg goed mogen beleven. De schoonheid van het Triduüm is ongeëvenaard en om op dit feest 
der feesten te mogen preken is een hele eer. In de Paaswake hadden wij ook de eer om meerdere 
volwassen dopelingen op te nemen in onze gemeenschap. Het is natuurlijk geweldig om te zien hoe 
mensen waar je al enige tijd mee op pad bent de keuze maken dat ze bij Gods Kerk willen horen. 
Dat was echt een feestje voor de hele gemeenschap. 
 
De gemeenschap die ik in Nijmegen heb aangetroffen is zeer fijn. Ik ben zoveel mooie katholieke 
mensen tegengekomen die hun geloof vorm proberen te geven. Van kinderen die hun hamster 
gezegend willen hebben tot mensen die in een uitvaart afscheid willen nemen van hun dierbaren en 
alles daartussen. De hele breedte van de kerk en de maatschappij heb ik voorbij zien komen. Het is 
mooi om te zien hoe de Kerk voor iedereen een plek kan zijn om elkaar te ontmoeten en de 
nabijheid van God te ervaren. 
 
Ik hoop na mijn priesterwijding mij in te mogen blijven zetten voor onze mooie Kerk en daar mijn 
steentje bijdragen om een Kerk te zijn waar de hele breedte van de maatschappij haar weg naar 
vindt. Het Evangelie is immers te mooi om mensen te onthouden en de diepgang van de kerkelijke 



liturgie doet de ziel gewoon goed. Ik hoop gedurende mijn hele priesterleven dan ook mensen bij te 
kunnen staan met de sacramenten en de vreugde van het Evangelie uit te kunnen dragen. 
 
diaken Nick Kersten 
 

 


