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PRIESTER ZIJN BINNEN EEN 

VOLK VAN PRIESTERS  
 

Zaterdag 3 juni hoop ik, tijdens 

een feestelijke viering in de Sint 

Jan, Nick Kersten tot priester te 

wijden. Sinds het Tweede Vati-

caanse Concilie (1962-1965) legt 

de Kerk de nadruk op de inzet en 

de verantwoordelijkheid van alle 

gelovigen. Iedere gelovige is 

door doopsel, vormsel en het 

vieren van de Eucharistie toege-

rust om getuige van het Evange-

lie te zijn. Het gemeenschappe-

lijk priesterschap vormt gave en 

opdracht voor alle gedoopten. 

Maar tegelijk kent onze Kerk 

natuurlijk ook mannen die de 

priesterwijding hebben ontvan-

gen.  
 

Priesterlijk volk 

Paulus vergelijkt de Kerk met 

een lichaam. De Kerk is als een 

lichaam met vele ledematen die 

elkaar nodig hebben. Gelovigen 

vullen elkaar aan en geven zo 

gestalte aan hun ontvangen ta-

lenten. De gewijde priester 

heeft vanuit zijn specifieke roe-

ping en zending binnen de ge-

loofsgemeenschap een eigen 

plaats. In de tijd van het Rijke 

Roomse Leven waren er ontzet-

tend veel priesterwijdingen. De 

ouderen onder ons hebben daar 

nog wel herinneringen aan. Maar 

de laatste halve eeuw is het 

aantal priesterkandidaten helaas 

flink teruggelopen, zeker in Ne-

derland en heel West-Europa. 

Priesters uit andere landen ko-

men ons helpen.  
 

Dienend leiderschap 

Er zijn tijden geweest dat pries-

ters op een voetstuk werden 

geplaatst. Maar die tijd is geluk-

kig voltooid verleden tijd. De 

priester van vandaag mag, van-

uit zijn specifieke wijding, sa-

men met de andere gelovigen 

gestalte geven aan de geloofs-

gemeenschap. Allereerst dienst-

baar. De diakenwijding die iede-

re priesterkandidaat eerst ont-

vangt, wordt bij de priesterwij-

ding immers niet teniet gedaan 

maar bevestigd. De priester mag 

Christus zichtbaar maken door 

een dienstbaar leiderschap. 

Christus is immers gekomen om 

te dienen en niet om gediend te 

worden. Iedere priester is bin-

nen de geloofsgemeenschap ge-

roepen om het Woord te verkon-

digen en de sacramenten te be-

dienen, heel bijzonder het Sa-

crament van de Eucharistie. 

Juist iedere Eucharistie komt 

Christus ons tegemoet. Zo krijgt 

de gewijde priester contouren 

als dienend leider; zorgende 

herder; bedienaar van de sacra-

menten van de Kerk en, niet in 

de laatste plaats, als zaaier van 

Gods Woord. Jezus vertelt in het 

Evangelie een parabel over een 

boer die zaait. Sommige grond is 

ongeschikt en het zaad brengt 

geen vrucht voort. Maar gelukkig 

is er ook goede grond waar het 

zaad wel ontkiemt. Deze gelij-

kenis kan ons bemoedigen. Juist 

de priester mag het Woord blij-

ven zaaien en op tal van plaat-

sen komt het tot bloei. Plaatsen 

waar mensen bidden, waar zorg 

is voor het milieu als Gods 

schepping, waar mensen rond 

een open Bijbel samenkomen, 

waar mensen voor elkaar zorgen, 

waar ruzie wordt overwonnen en 

verzoening wordt gerealiseerd, 

waar gelovigen Eucharistie vie-

ren en mensen opkomen voor 

vrede en gerechtigheid. 
 

Vriend van Christus  

Onze geloofsgemeenschap is 

kwetsbaar geworden. Niemand 

van ons kent de toekomst. De 

Kerk van gisteren is voorbij; de 

Kerk van morgen kent nog maar 

vage contouren. Maar de roep-

stem van de Heer klinkt ook 

vandaag. En nog steeds zijn er 

jongeren die de stem van Chris-

tus horen en zeggen: “Hier ben 

ik, zend mij”. In het diepe ver-

trouwen dat het niet gaat om 

een sprong in het duister maar 

om een ‘salto vitale’, een le-

venssprong. Iedere priester bindt 

zich aan de Kerk en heel bijzon-

der aan de Heer van de Kerk. 

Onze priesters leven in vriend-

schap met Christus. Andere ge-

lovigen mag een priester tot een 

dergelijke vriendschap uitnodi-

gen. Wij blijven bidden om 

nieuwe roepingen tot het pries-

terschap opdat het Woord ver-

kondigd wordt en het sacramen-



tele leven van de Kerk voortgang 

kan vinden. Iedere priester kan 

alleen vruchtbaar herder zijn als 

hij dicht leeft bij Christus, onze 

goede Herder. Zo kan de pries-

ter, gezegend door de Heer, 

heel het priesterlijke volk tot 

zegen zijn.  

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

(n.b. ma-vr 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 

juni 

1 10.00 stafvergadering 

 15.00 Kapittel 

2 19.00 Vormsel, Dreumel 

3 10.30 priesterwijding 

4 10.00 Eucharistie 100 jaar 

 Titus Brandsma, Oss 

5 11.00 permanente raad 

 13.30 bisschoppelijke com- 

 missie media 

6 10.00 DPO 

 12.30 studiemiddag pastoraal  

 werkers 

7 10.45 Officium Caritatis 

8 10.00 stafvergadering 

10 18.00 Vormsel, St. Oedenrode 

11 9.30 Gildemis, Dommelen 

12 12.30 Laudato Si alliantie, 

 Utrecht  

 20.00 Lekenraad 

13 10.30 bisschoppenvergadering 

14 Nederlands Christelijk Forum 

15 10.00 stafvergadering 

16 13.00 netwerk katholieke  

 vrouwen 

 19.00 studieavond diakens,  

 Uden 

17 19.00 Vormsel, Wijchen 

18 10.00 Vormsel, Veghel 

19 16.00 vergadering OMO  

 scholen 

20 14.00 zaligverklaring Broerke 

 van Megen 

21 10.00 Bossche gesprekskring 

 14.00 stafvergadering 

22 14.00 KVO vergadering 

24 19.00 Vormsel, Zijtaart 

 

25 10.30 Pausmis, Den Haag 

27 14.00 bezoek zusters Domini- 

 canessen, Nijmegen 

29 15.45 afscheid prof. v.d. 

 Muijsenbergh 

30 19.30 bezoek Elisabethspel, 

 Casteren 

Op 7 mei 2023 is te Eindhoven 

overleden de zeereerwaarde 

heer Wilhelmus 

Johannes Kalb, eme-

ritus-pastoor van de 

parochie Woensel-

Midden te Eindhoven. 

 

De zeereerwaarde heer Kalb is 

geboren in Den Haag op 4 okto-

ber 1935 en tot priester van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

gewijd op 11 juni 1960. 

Zijn eerste benoeming in het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

was als kapelaan van de paro-

chie H. Theresia in Tilburg van 

1960 tot 1965. Vervolgens was 

hij werkzaam als vice-prefect 

van het kleinseminarie in Sint-

Michielsgestel van 1965 tot 1966, 

als kapelaan van de parochie H. 

Maria Regina te Eindhoven van 

1966 tot 1971, als kapelaan en 

godsdienstleraar in de parochie 

Strijp te Eindhoven van 1971 tot 

1977 en als catecheet van het 

dekenaat Eindhoven van 1976 tot 

1987. 

 

Per 15 januari 1987 werd hij 

benoemd tot mede-pastor en per 

31 januari 1989 tot pastoor van 

de parochie Woensel-Midden te 

Eindhoven uit welke functie aan 

hem per 1 juli 2001 wegens eme-

ritaat eervol ontslag is verleend. 

In zijn emeritaat bleef hij als 

priester dienstbaar door het 

verlenen van assistentie en van 

2003 tot 2022 als geestelijk ad-

viseur van de KBO Brabant. 

 

 

60 jaar priester 

8 juni 

C.J.E. Rombauts pastor Erp (Her-

tog Janplein 24, 5469 BJ Erp) 

 

25 jaar priester 

6 juni 

V.H.P. Blom pastoor en plebaan 

’s-Hertogenbosch (Choorstraat 1, 

5211 KZ ’s-Hertogenbosch) 

 

L.J.G. Buyens pastoor Bergeijk 

(Kerkstraat 1, 5571 CJ Bergeijk) 

 

Dr. P.M.G.M. Claes  pastoor Wij-

chen (Diemewei 4057, 6605 XA 

Wijchen) 

 

M.F.G. Massaer pastoor Diessen 

(Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen) 

 

H.C.W. Schilder pastoor Bladel 

(Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel) 

 

R.F.G. Wilmink pastoor en deken 

Eindhoven (Sint Jorislaan 51, 5614 

AA Eindhoven) 

Mevrouw A.C.M. Brons-Bakker te 

Neerkant per 1 april 2023 de zen-

ding en opdracht als pastoraal 

werkster ten behoeve van de r.-k. 

geestelijke verzorging binnen de 

Archipel Zorggroep te Eindhoven 

 

De heer P.A.M. ten Hacken te  

’s-Hertogenbosch per 15 mei 2023 

de zending en opdracht als pasto-

raal werker ten behoeve van de 

R.K. geestelijke verzorging binnen 

de PI Vught.  

 

De heer M. Kurstjens te Zalt-

bommel per 15 mei 2023 de zen-

ding en opdracht als pastoraal 

werker ten behoeve van de R.K. 

geestelijke verzorging binnen de 

PI Vught.  

 

Agenda 

In memoriam 

Jubileum 

Benoemingen/ontslagen 



De heer drs. L.M. Simons te Til-

burg per 1 juli 2023 eervol ontslag 

van de zending en opdracht als 

pastoraal werker ten behoeve van 

de R.K. geestelijke verzorging 

binnen de PI Vught wegens emeri-

taat. 

In de encycliek Laudato Si’ roept 

paus Franciscus alle mensen van 

goede wil op om met respect en 

eerbied om te gaan met de aarde 

en de armen. De ommekeer waar-

toe de paus oproept, is ingrij-

pend: economie, politiek, maat-

schappij, ja ook de kerk, moeten 

gericht zijn op het behoud van de 

schepping, op het verbeteren van 

de leefomstandigheden van de 

zwaksten en op het welzijn van de 

generaties die na ons komen.  

In het diakenberaad van het bis-

dom is daarom het idee ontstaan 

om diakens en parochies te blij-

ven stimuleren om te zoeken naar 

zogenaamde “groene” initiatie-

ven, waarin de zorg voor onze 

schepping tot uitdrukking komt. 

Daarbij hoeven we niet altijd het 

wiel uit te vinden. We kunnen 

ideeën opdoen van andere paro-

chies, die we in de eigen gemeen-

schap kunnen introduceren.  

Een mooi initiatief komt van de 

Sint-Petrusbasiliek in Oirschot,  

waar in het kerkportaal een kliko 

staat, waar mensen statiegeldfles-

jes in kunnen deponeren. Sinds de 

start in september 2021 heeft 

men in enkele maanden tijd via 

deze actie honderden euro’s kun-

nen doneren aan The Plastic Soup 

Foundation, een stichting die zich 

inzet voor de aanpak van plastic 

afvalstromen en de plastic soep in 

zeeën en oceanen. Dat betekent 

dat er vele duizenden flesjes zijn 

ingezameld. Het is een eenvoudi-

ge manier om het belang van de 

“zorg voor ons gemeenschappelijk 

huis, de aarde” (Laudato Si’) als 

lokale kerk uit te dragen.  

Ook kinderen die zich voorberei-

den op Eerste Communie of heilig 

Vormsel en hun ouders worden bij 

deze actie betrokken. Met ingang 

van april komt er een tweede 

kliko bij voor statiegeldblikjes. De 

kliko’s zijn overigens netjes weg-

gewerkt in een kast, die past bij 

het interieur van het kerkportaal. 

Dit initiatief is een voorbeeld van 

wat plaatselijke kerken, vanuit 

hun diaconale taak, kunnen bij-

dragen aan een beter milieu. De 

noodzakelijke omslag in denken 

en handelen begint immers bij 

onszelf. Het hoeven geen groot-

schalige acties te zijn, maar het is 

goed om parochianen zich blij-

vend bewust te laten zijn van de 

keuzes die zij kunnen maken. 

Daarnaast kunnen kerkgemeen-

schappen ook stappen zetten die 

gericht zijn op een “groene kerk”. 

Dit zijn stappen op het gebied van 

inkopen, omgaan met geld, geloof 

en inspiratie, beleid, energiebe-

sparing, energieopwekking en 

omgang met de natuur.  Een 

groene kerk geeft hiermee invul-

ling aan de Bijbelse opdracht van 

goed en recht doen omwille van 

de naaste en van God die alles 

schiep. Heeft uw parochie ook 

“groene” initiatieven ontwikkeld 

die bruikbaar zijn voor andere 

kerkgemeenschappen, dan nodi-

gen wij u graag uit om dit kenbaar 

te maken aan het diakenberaad 

van ons bisdom. Het is fijn om 

deze initiatieven met elkaar te 

delen.  

Contact: info@bisdomdenbosch  

o.v.v. diakenberaad 

Ook dit jaar vindt er weer van 19 

t/m 26 augustus weer een zeil-

kamp plaats voor jongens en mei-

den tussen de 12-18 jaar!  

 

Het zeilkamp is een actieve week, 

waarin vooral veel gezeild wordt 

en zeilles gegeven wordt, maar 

waarin er ook tijd is voor cateche-

se, voor gezelligheid met elkaar, 

voor (ander) sport en spel, voor 

veel eten (want het leven op en 

rond het water vraagt energie!), 

voor een bonte avond en voor 

iedere dag een H. Mis op het ei-

land. 

 

 

Het kamp vindt, net als alle ande-

re jaren plaats op Holtuseiland, 

een eilandje in de Loosdrechtse 

Plassen.  

Deelname aan het kamp kost  

€ 270-, per tiener.  

 

Aanmelden kan via het online 

formulier, dat te vinden is op: 

www.zeilkampnoventus.nl 

 

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Laura Nieuw-

laat (jongerenwerkster Bisdom 

Den Bosch) via: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl. 

 

 

 

Laudato Si 

Zeilkamp 



Je wilt graag met een groepje 

gezinnen uit je parochie naar de  

Wonderlijke 7 in Heilig landstich-

ting bij Nijmegen. Maar hoe pak 

je dat nu verstandig aan? Is re-

clame maken voldoende? 

Waarschijnlijk niet. Als een gezin 

nog nooit naar zo’n dag is ge-

weest, is de stap groot om op  

1 juli ook echt de bus, auto of 

fiets te pakken. Het wordt voor 

gezinnen pas echt leuk als ze we-

ten dat er méér gezinnen uit de 

parochie gaan. Dat je die dag ook 

samen optrekt en dat er iemand 

uit de parochie is, die het coördi-

neert. Dus laat bij de flyer en 

poster weten:  
 

 

‘We gaan als parochie naar de 

Wonderlijke 7. We verzamelen om 

… uur bij … Daar stappen we op 

de bus, die ons naar Heilig Land-

stichting brengt. Voor meer in-

formatie en aanmelden; neem 

contact op met … (contactper-

soon)‘ Of je laat bij de ouder-

avond, doopavond, na de zon-

dagsviering een intekenlijst rond-

gaan. De contactpersoon zorgt er 

vervolgens voor dat iedereen op 

de lijst wordt aangemeld bij het 

Huis voor de Pelgrim. 

Veel succes! We zien jullie graag 

op 1 juli! 

 

 

 

 

 

Wanneer een parochie aan de slag 

gaat met familiepastoraat, wil 

deze parochie de goede dingen 

doen voor de jongste generatie 

gezinnen. Ze wil deze gezinnen 

beter ondersteunen in hun ge-

loofsgroei. Dat betekent vaak ook 

nieuwe methoden, nieuwe pro-

jecten bekijken, uitproberen en 

overwegen. Er is veel aanbod op 

dit gebied, dat zich bovendien 

snel vernieuwt. 

Daarom organiseert de afdeling 

familiepastoraat op donderdag 1 

juni van 19.00 tot 21.00 uur een 

informatiemarkt voor iedereen 

(pastoraal kader én vrijwilligers) 

die kennis wil maken met andere, 

nieuwe methoden en aanvullende 

materialen. Diverse organisaties 

zoals Alpha, Kliederkerk, Solid 

programma’s en JOP, Godly Play, 

Samuël Advies en Adveniat pre-

senteren wat zij in huis hebben, 

en hun ervaringen hiermee binnen 

parochies. Wees welkom, kom 

met veel vrijwilligers en laat u 

inspireren. Bovendien is er volop 

gelegenheid om elkaar te ontmoe-

ten en ervaringen uit te wisselen.    

 

 

U kunt zich nog opgeven via: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl 

In de week van 29 mei kunt u een 

bevestiging met extra informatie 

verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Colofon 

 

NieuwsBrief is een uitgave van 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

De BisdomNieuwsbrief wordt 

gratis verspreid bij het 

pastoraal kader en bij 

belangstellenden. 

 

Een bijdrage ter dekking van de 

kosten wordt op prijs gesteld 

(publiciteitsfonds 

NL63 INGB 0001 3284 65) 

 

Aan- / afmeldingen en 

wijzigingen voor de nieuwsbrief 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 

 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 BC ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte 

steunt graag diaconale en 

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds 

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steu-

nen, kunt u een gift overma-

ken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 
 

 

 

De wonderlijke 7:  
Hoe pak ik het aan? 

Markt catechese- en 
vormingsprojecten 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

