
Vragen  

Vragen die opborrelen n.a.v. de reflectie van bisschop De Korte op de 1 e noveendag:  

• Hoe kunnen we Gods schepping beschermen? Hoe kunnen we integraal ecologisch gaan denken en 

álle onderdelen van de schepping mee laten wegen bij beslissingen, die we nemen?  

• Hoe kunnen we beter opkomen voor de armen in onze wereld? Wat betekent de gedachte dat het 

recht op (over)leven boven het recht op eigendom gaat? Hoe komen we tot een betere 

herverdeling van goederen?  

• Hoe kunnen we onze onverschilligheid ten aanzien van de schepping en elkaar loslaten en 

omschakelen naar barmhartigheid en solidariteit?  

Mijmer hoe dit in jouw leven gestalte krijgt op dit moment: waar zie jij mogelijkheden?  

 

De aarde huilt omwille van de schade die haar is toegebracht door ons onverantwoord gebruik en 

misbruik van de goederen die God haar geschonken heeft. Haar kreet, samen met die van de armen, 

beroert ons geweten om onze zonden tegen de schepping te erkennen, aldus de paus. Waar raken de 

vraagstukken rondom klimaat en armoede jouw leven?  

 

Waarin zijn armoede, overbevolking, slechte woonomstandigheden een probleem van het milieu? En 

hoe verhoudt het consumptiegedrag van rijke landen zich hiertoe? Denk hierbij aan situatie veraf 

maar ook dichtbij, in je eigen leven en hoe jij leeft.  

 


