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Dag 3: zaterdag 5 november 2022  

door pastor Ad Verest 

 

Hebt u de beelden gezien van de duizenden gezinnen die in de afgelopen maanden in 

Pakistan verrast zijn door gigantische overstromingen en bij wie huis en haard is 

weggespoeld? Hebt u gezien hoe hun kleine stukjes akkerland onder water staan en hun 

hele oogst verloren is gegaan? Wanneer zullen ze weer iets kunnen verbouwen? 

Deze watersnood van ongekende omvang werd veroorzaakt door de extreme 

moessonregens als gevolg van de opwarming van de aarde en het zee-oppervlak. 

Daarmee is de acute armoede in de overstroomde gebieden het directe gevolg van de 

klimaatcrisis. Dit is het najaar van 2022. 

 

Overkomt het u ook al, dat u door de huidige energietarieven en torenhoge inflatie geen 

reserves mer op uw rekening hebt staan en u op het einde van de maande niet alle 

rekeningen meer kunt betalen? En hebt u ok al bij de energiebedrijven een betalingsregeling 

moeten treffen of bij de gemeente aankloppen voor financiële tegemoetkoming? 

De ongekende energiecrisis wordt veroorzaakt door een brute oorlog in ons oude Europa, 

die een torenhoge inflatie aanjaagt. 

Vele alleenstaanden, ouderen en hele gezinnen met kinderen vervallen in een nieuwe 

armoede, die veroorzaakt wordt door de energiecrisis. Het is de wrange vrucht van blinde 

machtshonger en brute oorlogszucht. Ook dit is het najaar van 2022. 

 

Hebt u ook gehoord hoe de donaties aan de voedselbanken en andere diaconale projecten 

flink gestegen zijn? En dat menigeen in ons land, die de financiële compensatie van 2 maal 

190 euro niet nodig heeft, deze wil doorsluizen naar mensen die het het hardst nodig 

hebben? En hoe de parochiekerk in het Limburgse Klimmen overstelpt wordt met 

etenswaren voor hen die door de extreme prijsstijgingen niet genoeg te eten hebben? 

Het zijn tekenen van een nieuwe solidariteit, die langzaam zichtbaar wordt en die de 

sluimerende naastenliefde weer op gang brengt. Ook dit is het najaar van 2022. 

 

De mondiale organisatie Caritas Internationalis, die de Caritasinstellingen in alle bisdommen 

wereldwijd overkoepelt, heeft een campagne met de naam ”Together We”. En inderdaad, in 

deze tijd van klimaat- en energiecrisis, die overal een nieuwe armoede veroorzaakt, heeft de 

wereld nood aan een ‘wij’, dat de tegenstellingen tussen het ‘ik’ en het ‘jij’ kan verzoenen en 

het eigenbelang kan overstijgen. Het is het ‘wij’ van het evangelie van Jezus; het ‘wij’ van 

een mensenfamilie zoals die door de Schepper is bedoeld en die door Jezus opnieuw 

mogelijk wordt gemaakt, een solidair lichaam van mensen die zich laten aandrijven door de 

Geest van Liefde. Het is het ‘wij’ van Jezus Christus, een collectief van mensen die weten te 

verbinden én weten te bidden om kracht en inspiratie van Boven. 

 

Laten we in deze noveen dan ook bidden om bewustwording als het gaat om het klimaat:  

dat wij bij alles wat we doen en plannen gericht zijn op mensen die in armoede leven; 

dat wij in solidariteit delen met hen die niets hebben, opdat uiteindelijk niemand hoeft te 

lijden; dat wij niet onverschillig zijn voor wat er om ons heen gebeurt, maar blijven bouwen 

aan onze wereld die het huis is van ons gemeenschappelijk ‘wij’. 



 

En sluiten we dan nu deze overweging af met het klassieke gebed tot de heilige Geest: 

Kom, heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. 

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding:   

De muziek is uit het 'Stabat mater' van Giovanni Battista Pergolesi, de eerste 5 onderdelen 

(met Julia Faulkner, sopraan, en Anna Gonda, alt, en de Camerata Budapest o.l.v. Michael 

Halasz uit 1994). 

 

 


