
Stellingen 

Denk na over of bemediteer de volgende stellingen: 

• We zijn één menselijke familie, als medereizigers uit hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van 

dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is, ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar 

geloof en overtuiging, ieder van ons met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters.  

• Naarmate onze geest en ons hart minder ontvankelijk worden, zijn wij minder in staat om de 

wereld om ons heen te begrijpen.  

• In een wereld die blijft voortrazen, voelen we almaar meer dat de kloof tussen de obsessie voor 

persoonlijk welzijn en het met de hele menselijke familie gedeelde geluk alleen maar groter lijkt 

te worden en dreigt af te stevenen op een complete scheiding tussen het individu en de 

mensengemeenschap. 

 


