1 Mqria luistert

'Schrik niet Maria' zegt de
engel als hij ~
binnenstapt bij Maria, die
rustig zit te lezen. Welk,
boek zou ze leze tu?
Zuster Beatrijs neemt u aan
de hand van een van de
vele mooie afbeeldingen
van 'De aankondiging' mee
in een verdiepeqde
meditatie.

Broeder Jan Termaat gaat
met de kinderen op een
speelse en creatieve manier
aan het werk rond dit
verhaal waarin zomaar een
engel binnenstapt.

Z Maria zingt

Maria is zwanger. Ze gaat op
bezoek bij haar nicht
Elisabeth, die ook een
kindje verwacht. Elisabeth
begroet Maria hartelijk en
zegt: 'Toen ik je stem™
hoorde, voelde ik het kind »
in mijn’buik. Het trappelde’
van vreugde. Jij bent
gezegend Maria. Want jij
geloofde dat God zou doen
wat de engel je vertelde'.
En dan in haar antwoord
zingt Maria een prachtig

lied. 'k geef\wr aan
God', zingt ze. 'lk juich voor

hem, hij is mijn redder. Hij
koos mij uit......... '

In deze workshop gaan
ouders en kinderen ieder

op hun manier dat

prachtige lied zingen. Het ¢
heet ‘Magnificat' B
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3 Maria zoekt

Jezus is weg! In deze
workshop gaan we op
zoek naar de betekenis
van het wonderlijke
Bijbelverhaal waarin Maria
en Jozef hun zoon in
Jeruzalem kwijtraken en
Hem in de tempel
terugvinden.

Onder leiding van Frank G.
Bosman brengt u samen
met andegesgezinnen dit
verh t leven. Laat u
verrassen; Maria heeft een
petje op, en ook de afloop
is anders dan u denkt.
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4 Maria beschermt

Al 800 jaar is Maria 'thuis' in
de Sint Jan in den Bosch.
Ontelbaar veel mensen
hebben haar hulp gezocht
en een kaarsje bij haar
gebrand. En Maria heeft
door de eeuwen heen echt
wonderen, 'mirakelen’
verricht. In deze workshop
stapt u in,de wondere N
wereld van de Zoete Lieve
Moeder van Den Bosch en u
maakt zelf een

'zilveren' een ex-voto. Wat
dat is, hoe het werkt...dat
hoort enziet uin deze

workshop. N
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Maria huilt

Maria, onze grote
Moeder in de hemel weet
wat verdriet is. Ze stond
onder het kruis en zag hoe
haar kind een pijnlijke
dood stierf. Maria, ze
begrijpt maar al te goed
hoe verdrietig ons leven
soms is. '

In deze workshop is er
ruimte voor wat ons
verdrietig maakt én voor
troost. We luisteren naar
een lied over een vogel die
al ons verdriet meeneemt,
we maken een traan die
ons Vi teen naam
geeft en delen zakdoekjes
uit. Natuurlijk kunnen we
een kaarsje aansteken bij.

Vincent Blom is
beschikbaar voor een
persoonlijk gesprek.

ons toe#Ze 1aat zie
horen: ze verschijnt.

In Lourdes was het een jong
meisje, Bernadette, die haar
hoorde en zag. 'Wilt u zo ;
goed zijn om hier naartoe te!
komen?’, was het eerste dat
Maria zei. Hoe ging dit
verhaal verder? En wat kun
je nu nog ervaren op die
wonderlijke plek? Cristien
Goumans neemt ouders en
kinderen interactief mee in
het verhaal rond Maria,
Bernadette en Lourdes.




